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WOENSDAG 27 MAART 2024 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Donderdag 28 maart – Witte Donderdag 
 20.00 u. – Witte Donderdagviering 
Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag 
 20.00 u. – Goede Vrijdagviering 

Zaterdag 30 maart – Stille Zaterdag 
 20.00 u. – Paaswake in Sint-Amandus 

Zondag 31 maart – Pasen 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 7 april 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

OP WEG NAAR PASEN 
Copyrighted Foto-406  -  © Tony Dupont 
 

Met palmzondag is de ‘Goede Week’ ingezet.  
Het is voor christenen een intense  periode.  
We volgen en beleven bijna dagelijks stapsgewijs de laatste dagen van Jezus’ leven, zijn lijden, 
sterven en verrijzen. 
 

De diensten van de Goede Week 
De vieringen zijn verspreid over verschillende dagen en over de verschillende parochies. 
Op Goede Vrijdag hebben we nog de kruisweg en kruishulde om 15.00 uur in de Sint-
Amanduskerk te Sint-Amandus. De ganse dag is er gelegenheid tot aanbidding - stil gebed in 
de kapel van Oude Bareel. 
De avonddienst van Goede Vrijdag vindt plaats in de Sint-Bernadettekerk om 20.00 uur. 
 

PAASWAKE 

Zaterdag 30 maart om 20.00 uur 
De gezamenlijk paaswake voor de geloofsgemeenschappen van Gentbrugge, Ledeberg en Sint-
Amandsberg vindt plaats in de Sint-Amanduskerk te Sint-Amandsberg. 
Het is een heel bijzondere viering die aanvangt wanneer de duisternis invalt. Ze begint om 
20.00 uur. 
Het vuur wordt aangestoken, de paaskaarsen uit onze kerkplekken worden aangevuurd en 
binnengedragen. 
We lezen verhalen uit de bijbel, hoe God in de geschiedenis reddend en bevrijdend aanwezig 
was. We aanhoren het paasevangelie: De Heer is verrezen”. We hernieuwen onze doopbeloften 
rond het nieuw gewijde doopwater en vieren eucharistie. 
De viering wordt muzikaal ondersteund door het Livinuskoor. 
 

Alle parochianen zijn uitgenodigd tot de 
 

Paasvieringen 
Zondag 31 maart 
Op paaszondag zijn er de paasvieringen in de verschillende kerkplekken 
Om 9.30 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel 
Om 11.00 uur in de kerk Sint-Bernadette. 
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PAASWENS 
 

Beste parochianen, 
 

Ik wens u allen van harte een zalig Paasfeest toe. 
Veertig dagen lang mochten wij op weg gaan naar Pasen. 
Met de viering van de Goede week beleven we de dagen van Jezus’ leven, zijn lijden en sterven, 
zijn verrijzenis. 
 

Moge ons geloof in de verrezen Heer 
een bron van vreugde zijn. 
Dat geloof brengt ons elke zondag (zaterdag) samen in de eucharistie 
Dat geloof zendt ons de wereld in  
met een hoopvol woord en een dienend gebaar. 
Gedragen door onze geloofsgemeenschap willen wij van dat geloof getuigen. 
 

Ik spreek mijn dank en waardering uit voor allen die zich inzetten voor de parochie 
en zo Jezus’ evangelie zichtbaar maken in viering en gebed, in verkondiging en catechese, in 
pastorale zorg voor mensen en gemeenschapsopbouw. 
 

Zalig paasfeest 
 

WELKOM IN ONZE KERK 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 17 MAART   -  VORMSELCATECHESE 
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Zondag hebben we ons tijdens de Catechese voorbereid voor de viering. We hebben het gehad 
over de 4 symbolen namelijk: vuur, water, olie en handen. Daarna was er ook nog een 
dankviering. Ellen en Elana 
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PREEK VAN DE WEEK 

ZONDAG 17 MAART  -  VIJFDE ZONDAG VAN DE 
VEERTIGDAGENTIJD - (Marcus 6:7-13) 
Meisjes en jongens, beste mensen. 
 

Dit stukje evangelie dat zich meer dan 2000 jaar geleden afspeelt is ook aan ons gericht. 
Jezus deed zijn best om zijn vrienden, de leerlingen op te leiden, te vormen. Hij deed dit 
met woorden én met daden. 
Hij gaf hen de opdracht : kies voor God, hou van jezelf en zie de andere mensen even 
graag. Dat vraagt veel van jullie, maar dàt is de manier om het vol te houden in de 
wereld. 
als je kledij versleten is, als je iets nodig hebt. 
Een stok kan je helpen om niet te struikelen en je kan er af en toe op rusten. 
En belangrijk: Ga op weg en doe goed.  
Reken niet teveel op uw bezit, op uw uiterlijk. 
Het gaat over wie je bent. 
Vertrouw op God en de mensen. Je zal wel geholpen worden als je honger hebt, dit 
samen met anderen, die je vertrouwt. Ga samen blij gezind voor over het samen werken 
voor het goede en voor rechtvaardigheid. 
Mensen zijn tot heel wat in staat. Samen een tent opzetten op kamp, samen bloemen 
verkopen voor Kom op tegen Kanker, samenwerken voor een schooloptreden, samen de 
straat proper houden en zorg dragen voor de natuur, samen respect hebben voor iedereen 
in de buurt, samen oproepen tot vrede… 
Samen betekent ook dat elk met andere talenten welkom is om iets goed te realiseren. 
Je zal zien dat anderen meedoen.  
 

Dit is de leuze van de vasten en van de actie Broederlijk Delen: 
Samen werkt aanstekelijk. 
 

In de voorbereiding hadden we het over voetbal. 
Bij het mannenvoetbal heb je spelers nodig die kunnen lopen, dribbelen, het spel 
verdelen, keihard shotten en de bal uit de goal houden. Samen een mooi spel opvoeren 
en hopelijk winnen. Dat werkt aanstekelijk. Sinds vrouwenvoetbal ook op televisie komt 
zijn er meer meisjes die voetballen. Samen is ook met de mensen die meewerken achter 
de schermen : mensen in de kantine, mensen die de grasmat proper houden, 
veiligheidscoaches, (groot)ouders die de jongeren voeren, wasmoeders…. 
‘Ga’ zei Jezus, ‘neem het risico. En… lukt het ergens niet, blijf niet bij de pakken 
zitten. Pak de moed op en herbegin’. 
 

Samen is een bewuste keuze. 
 

In de voorbereiding maakten we ook de bedenking dat ‘samen’ in de verkeerde richting 
kan gebruikt worden. 
Je kent het allemaal samen pesten, samen vernielen, samen voortdurend zagen en 
klagen. 
 

Je kan, spijtig genoeg, ook samen voor het slechte gaan. Er was het voorbeeld van 
supporters die na een match afspraken om de trainer een lesje te leren, een oproep tot 
geweld tegen de trainer en de spelers. Die oproep ging viraal op de social media… 
Voor zo een ‘samen’ moeten we passen. 
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Samen werkt aanstekelijk ook voor onze verhouding met het arme Zuiden. Broederlijk delen 
steunt bv in Congo basisgemeenschappen die ijveren voor een betere verdeling van de 
vruchtbare gronden, die samen werktuigen aankopen om die grond te bewerken, die pogen een 
eerlijke prijs te krijgen voor hun gewassen. 
Broederlijk Delen vraagt daarvoor onze steun in de omhaling. 
 

Samen voor vrede, samen voor de natuur, samen voor rechtvaardigheid en voor gelijkheid 
tussen mensen…. Het vraagt naast woorden ook inzet. 
 

Nog eens terug naar het evangelie. 
 

Heb je gehoord dat Jezus aan zijn leerlingen de kracht geeft om boze geesten te verdrijven. In 
de oorspronkelijke tekst staat dat Jezus zijn leerlingen de macht geeft om duivels uit te drijven. 
Vraagt Jezus dat ook aan ons?  
misschien wel. 
Wat moeten we ons voorstellen bij  ‘boze geesten’, ‘duivels’?  
Verslaving is zo een kwelgeest. Verslaving aan drank, aan drugs, aan pestgedrag, verslaving 
aan macht, seks en geweld, aan sociale media aan de GSM, aan Tik-Tok. Verslaving zorgt 
ervoor dat je jezelf niet meer bent, dat een boze geest sterker wordt dan je rijke ‘zelf’.  
Samen werken om de negatieve invloeden van die verslavingen te beperken is wel een opdracht 
voor elk van ons. Dat kan zeker door een voorbeeld te zijn, door niet aan te zetten tot 
machogedrag, overmatig drinken, drugsgebruik, pestgedrag en haatberichten via het internet.  
Weet je?  Als 25% van de bevolking zich inzet om het goede te bevorderen dan werkt dat zo 
aanstekelijk dat er een ommekeer komt bij het merendeel van de mensen. 
Laten wij aansluiten bij die 25 %. 
Laten we meisjes en jongens en ook volwassenen die eenzaam zijn, gepest worden, opnemen in 
een groep die vertrouwen geeft. 
In de plaats van kwade geesten toe te laten, kunnen we samenwerken aan een goede geest. In 
het Vormsel worden de jongeren van Kring 12 daartoe ook gezalfd. 
 

Genoeg woorden. Laten we kijken naar “samen werkt aanstekelijk’.  
Volgt een filmpje : https://youtu.be/7EYAUazLI9k?si=P9dGnY3010RBvsSC 
 Jan Demeester 
 
 

BROEDERLIJK DELEN 
In de zondagsviering van 17/03 werd in de kerk een bedrag opgehaald, (en direct doorgestort 
naar BD) van 162,85€.  Er zijn door aanwezige personen/koppels/families ook rechtstreekse 
stortingen gedaan, ter waarde van 325,00 € 
Wij danken iedereen van harte voor de milde, gulle bijdrage. Frank 
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INTERPAROCHIAAL 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN 
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom. 
Post alles in de brievenbus : 
 van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247 
 in de Visitatiestraat 7 
 of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker 
              en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur. 
Gemakkelijkst voor ons is via mail: 

c.p.demey@gmail.com  
of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be 

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:  
www.parochiesintbernadettegent.be en op 
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost 

 

OXFAM WERELDWINKEL 
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker 
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u. 
     Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. 
      Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. 
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of 
 mail naar gent-oost@oww.be 
 

WACHTDIENSTEN 
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733 
 

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 
  één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.) 
 

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een   
   weekenddienst en een weekdienst: 
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u. 
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om  
 23.00 u. 
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst. 
 

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of 
kijken op de website www.apotheek.be 
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00 
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COLOFON LOKAAL 
 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert De Kerpel 
 

Diocesane redactie Gent 
Liselotte Anckaert 050 44 49 50 Bisdomplein 1  9000 Gent 
                liselotte.anckaert@kerknet.be 
 

PASTOOR-MODERATOR 
           E.H. Johan Goedefroot 
                   Prosper Vincentstraat 2 
                   9050 Ledeberg 

tel.  09 230 37 00 johan.goedefroot@skynet.be 
 

PAROCHIEVICARIS 
             Pater Andreas Krahnen gsm: 0476 99 57 03 
 andreas.krahnen@gmail.com 
 

PAROCHIEASSISTENTE 
            Adelheid Vesrtraeten, 
            Ledebergplein 21 bus 1           9050 Ledeberg 
 tel.  09 231 53 00 gsm 0498 50 96 44 
             adelheid.versraeten@gmail.com 
 

DIAKEN 
           Johan Reyntens 
           Geraardbergsestenweg 24    9090 Melle tel. 0474 98 61 65 
 Johanreyntens@gmail.com 
 

ABONNEMENTEN KERK EN LEVEN 
 Hildegard Verhegge 
                tel 09 228 08 25 
                hildegard.verhegge@telenet.be 
 

EINDREDACTIE 
Patrick De Mey tel. 09 251 26 94      c.p.demey@gmail.com 

 

SERCRETARIAAT 
             Sint-Bernadettestraat 247 
             9000 Gent 
             tel. 09 259 84 97 
             Maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 u. tot 11.00 u. 
             Rekeningnr. BE93 8906 1413 9767 
             ps.bernadette@skynet.be 
 

COPYRIGHT 
alle teksten, foto’s en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder 
toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. 
Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het 
recht teksten in te korten of te weigeren. 
 


