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WOENSDAG 13 AUGUSTUS 2025 
Vrijdag 15 augustus – Tenhemelopneming van Maria 

 11.00 u. - gebedsviering bij de Lourdesgrot 
Zondag 17 augustus 

11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 24 augustus 
11.00 u .– Eucharistieviering 

Zondag 31 augustus 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

 
 

Bezinning bij de Negentiende zondag door het jaar 
 

Maak je geen zorgen 
 

Waakzaam zijn is niet passief afwachten. 
Niet een houding van met-de-armen-over-elkaar 
en wel zien wat er gaat gebeuren. 
Het is eerder een actief uitzien naar, 
alert zijn op mensen en gebeurtenissen. 
Waakzaam zijn zet ons in beweging, 
maakt ons gespitst op het Rijk van God. 
Het zegt iets over ons geloven, 
dat het eens waar zal worden: 
vrede, liefde, recht, 
voor alle mensen van goede wil. 
Het doet ons op het puntje van onze stoel zitten 
om het zo vlug mogelijk te realiseren. 
Waakzaam uitzien naar dat Rijk 
brengt ons in beweging 
om te doen wat nog niet kan, 
om te vieren wat nog niet is. 
We realiseren soms al even 
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dat ideaal van Jezus. 
We kunnen niet wachten, 
het niet over ons heen laten komen. 
Daarom laten we ons niet afleiden 
door allerlei bijkomstigheden. 
Want we weten, dat slechts één ding 
noodzakelijk is in de ogen van God: 
wie we zijn voor elkaar, 
hoe we omgaan met onze wereld, 
of we God de ruimte geven 
om orde te brengen in de chaos. 
Waakzaam zijn: dat is 
oog hebben wat echt belangrijk is 
en daaraan ook willen werken, 
met overtuiging en van harte. 

(Bron: Heilig Thomas – Herentals. Tekst: Wim Holterman osfs) 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 27 JULI  - 17de zondag door het jaar 
Ben je in de familie al eens uitgenodigd voor een lentefeest, in plaats van het vormsel? Men 
hoort dat meer en meer. Het is toch even wennen. Nogal wat van onze kinderen, familieleden 
en vele vrienden hebben ogenschijnlijk het geloof achter zich gelaten. Opvallend hoeveel 
mensen in mijn omgeving rustig zeggen ‘dat ze niet (meer) gelovig zijn’. 
Waarom geloof ik wel in God en één van mijn dochters niet? Daar zullen wel heel wat 
redenen voor zijn: de tijdsgeest, de secularisatie, de schandalen in de kerk… Of is het een 
kwestie van DNA? 
M.a.w. misschien is de ene mens meer gevoelig voor religie dan de andere? 
Het lijkt er in elk geval sterk op dat sommige mensen God in hun leven echt aanwezig weten 
en anderen weer niet. Heeft dit misschien te maken met een persoonlijke houding: 

een soort openheid, zeg maar gastvrijheid voor God, of net een gebrek daaraan? 
‘Gastvrijheid’… hier is meteen een belangrijk woord gevallen. 

 

Heeft geloven in God dan vooral te maken met een soort gastvrijheid voor het Mysterie? 
Laten we met deze vraag eens te rade gaan bij die gastvrije Abraham, een 
ervaringsdeskundige. 
Er komt vreemd bezoek langs bij Abraham en Sara. Onverwachte visite! We kennen dat: ze 
zijn niet aangekondigd en plots gaat de bel. Wij hebben liefst vooraf te weten wanneer men op 
bezoek komt en ook hoe lang men zal blijven. Maar in de Bijbelse traditie (en zeker bij 
nomaden) gaat het ontvangen van gasten vóór alles. 
Abraham nodigt de drie toevallige passanten in zijn tent uit en doet alles om het hen naar hun 
zin te maken. Het beste van het beste wordt klaar gemaakt en zoals dat in het Oosten blijkbaar 
gaat, eet de gastheer zelf niet mee om er beter voor te kunnen zorgen dat het zijn gasten aan 
niets ontbreekt. 
Alles verloopt min of meer normaal, maar toch blijkt het een ‘vreemd’ bezoek te zijn. De 
tekst vertelt de ene keer dat ze met z’n drieën waren, dan weer is er maar één,… of zijn die 
drie eigenlijk één? 
Dit verhaal is niet zomaar een lesje in gastvrijheid. Die 3 vreemdelingen blijken ook ‘Heer’ te 
heten. God zelf komt dus op bezoek bij Abraham en Sara. Kunnen we het zo verstaan dat God 
naar de Abraham komt en zich als het ware verbergt in de drie vreemdelingen? M.a.w. de 
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gastvrijheid voor de drie vreemdelingen is voor Abraham de weg voor een echte 
godsontmoeting, een theofanie.  
 

Nog even terug naar onze uitgangsvraag: ‘heeft geloven ook te maken met onze eigen 
ingesteldheid, met een soort openheid, zeg maar onze gastvrijheid voor God?’ Dit verhaal 
bevestigt die gedachte. De boodschap luidt: ‘wees gastvrij voor God, incognito meldt hij (of 
zij) zich aan  in je leven… verwelkom hem of haar, laat hem of haar binnen in je huis…’ 
 

Maar meteen moeten we daar aan toevoegen dat ons geloof in God toch niet onze eigen 
verdienste is. 
Of God zich ervaren laat, hangt niet van onze eigen inspanning af, van bv. ons wekelijks 
samenkomen in deze kerk. Onze liederen, onze gebeden, onze rituelen… zijn er enkel op 
gericht de nodige openheid, gastvrijheid voor het Mysterie te creëren. Of God zich laat 
kennen, in ons leven op bezoek komt is pure genade. Hij (of Zij) neemt het initiatief. 
Eigenlijk moeten we dus alles omkeren: God is niet de gast, Hij is de gastheer, God wacht op 
ons. Dit is een zalige gedachte.  Dit biedt ook wat rust en ontspanning. Ik moet God niet persé 
zoeken, ik moet niet van alles doen om Hem te vinden. Hij is er gewoon. Hij heeft ons al 
gezien, vóór we zingen, vóór we bidden… of thuis vreemde gasten ontvangen. 
 

Er zitten hier heel wat mensen in de kerk die leven vanuit een groot godsvertrouwen en geen 
moeite hebben met gastvrijheid voor God. Zij herkennen dit verhaal van Abraham en Sara als 
het hunne. 
Maar er zijn hier ook parochianen die God meer ervaren als de Afwezige dan de Aanwezige. 
Voor hen luidt de boodschap: heb geduld, koester een open houding, wees gastvrij voor die 
onverwachte ontmoeting,… 
Misschien zeggen we ook ooit:  ‘wees zo welwillend Heer uw dienaar niet voorbij te gaan…’ 

Jaak Van Vooren 

ZONDAG 3 AUGUSTUS  - 18de ZONDAG DOOR HET JAAR 
‘Als ik de Lotto eens zou winnen’, zeggen mensen soms, ‘dan zal het geluk mij toelachen’. 
‘Wordt schandalig rijk’, is de reclameslogan van Lotto. 
Veel mensen koesteren inderdaad de illusie dat geld gelukkig maakt: ze dromen van materiële 
welstand, beleggen en speculeren, kopen en verkopen. 
 

De hebzucht waarvan sprake in het evangelie is een bekoring die ons allemaal kan overvallen 
en in de ban houden. Hoeveel familieruzies zijn er niet ontstaan bij het verdelen van de soms 
luttele bezittingen van ouders, tantes en nonkels? 
 

De lezingen geven een mooi beeld op de relativiteit van bezit en de zucht naar steeds meer. 
De wijze Prediker waarschuwt ons: ‘alles is ijdelheid’, met andere woorden: alles is lucht, 
verdampt, vergaat… 
Al ons zwoegen en tobben om te verzamelen heeft geen enkele blijvende waarde: we moeten 
tenslotte alles achterlaten. Wat heeft een mens dan aan al zijn geploeter? Ook dat is lucht… 
 

Jezus gaat hierop verder in het evangelie. 
Er wordt Hem een erfeniskwestie voorgelegd, maar Hij weigert als scheidsrechter op te treden 
in zo’n concreet geval. Maar het is wel de aanleiding voor het vertellen van een gelijkenis: 
‘Een man bouwt nog grotere schuren om zijn oogst op te slaan’. 
De fout bestaat niet in het feit dat deze man zijn oogst wil opbergen of voluit zou willen 
genieten van zijn opbrengst. Maar Jezus klaagt de zelfgenoegzaamheid aan: hij is toch zo 
tevreden met zichzelf. Dat blijkt uit de ‘ik-zinnetjes’. ‘Wat zal ik doen? Ik heb geen ruimte. 
Dat ga ik doen. Hij overlegde bij zichzelf. Dan zal ik tot mezelf zeggen…’ 
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Met andere woorden: Jezus waarschuwt ons niet tegen het bezit op zich, maar wel tegen de 
mens die er zijn hart en ziel aan verkoopt. Hij wil ons zeggen: ‘bezit, maar wordt niet 
bezeten!’ 
 

De vakantietijd is een goede tijd om even na te denken en te mijmeren over de keuzes die wij 
maken in het leven: wat is onze drijfveer in het leven? 
Waar zwoegen en ploegen wij voor? Waar zetten wij ons voor in? En jagen wij soms geen 
gebakken lucht na? 
Door even afstand te nemen van ons dagelijks doen en laten, ons huis en bezittingen, kunnen 
wij bij onze thuiskomst misschien meer waardering opbrengen voor de ‘rijkdom’ die we nu 
reeds hebben, en de zucht naar ‘steeds meer’ relativeren. 
 

Leef niet voor lucht, geef uw ziel niet weg aan bezit, alsmaar grotere schuren, die je de illusie 
geven dat je bezit en leven ‘safe’ is. 
Alles is een geschenk: nog het meest je gezondheid, de mensen die je graag ziet: dan kan je 
pas echt genieten. 
Want het diepe geluk is de mens die zich rijk weet bij God! 

Patrick Bourgoignie 

LIEF EN LEED 
Overlijden 
In memoriam  Lieve Pieters 
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Op 23 juni is Lieve Pieters overleden op 91 jarige leeftijd, zij was de weduwe van 
Walter Arnoudt, en verbleef sinds een 2 tal jaar in het WZC Vincenthof Oostakker, na 
vertrek uit haar woning in de Mareskastraat St Amandsberg. 

Lieve is ook één van de personen die in ieders geheugen staat gegrift : 

Zij was vele jaren onthaalmoeder , altijd zorgzaam voor iedereen en alles, ook voor haar 
eigen gezondheid, haar wilskracht zorgde ervoor dat zij niet bij de pakken bleef zitten 
(zij gaf jarenlang yogalessen, kinesist en osteopaat waren haar maandelijkse uitstappen, 
zij was enkele keren geconfronteerd met een zware ziekte, de gezondheid van Walter 
ging stilaan achteruit). 
Haar aanstekelijk optimisme haalde zij uit haar perfect onderhouden tuintje met de vele 
bloemen, uit het naaiwerk waar zij specialiste in was (quilten, naaien, verstelwerk), uit 
het sociale contact met de buren en de parochie. 

Zo was zij, tot enkele jaren geleden, de drijvende kracht achter de werking van het 
wekelijks handwerkateljee, met tweejaarlijks de grote handwerkbeurs in het 
Novacentrum waar zij één van de steunpilaren was bij de organisatie en een 
topverkoopster aan haar kramen met naaiwerk. 

Tot einde van de jaren 1990 was zij de mede-coördinator van de handwerkbeurs , alsook 
van het jaarlijks zomerfeest in juni waar zij verantwoordelijk was voor de medewerkers, 
de  keuken met wafelbak, de zaalopstelling, de tombola (waarvoor zij vele jaren lang één 
van de besten was om loten te verkopen van huis tot huis). 

Dank U Lieve om zoveel van U zelf te geven voor uw medemensen , je was een 
voorbeeld voor velen die na U uw taken hebben overgenomen !! 

ER WAS EENS………. 
 

Er was eens een kleine jongen die God wilde 
ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre 
reis zou worden, dus pakte hij zijn kleine 
koffer en stopte die vol met koekjes en 
doosjes sap. Zo ging hij op weg. 
 

Hij was nog maar drie huizenblokken verder, 
toen hij een oude mevrouw zag. Ze zat op 
een bank in het park en staarde naar de 
duiven. De jongen ging naast haar zitten en 
deed zijn koffer open. 
 

Hij wilde wat drinken, maar toen hij een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg 
hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en 
glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en 
daarom gaf hij haar ook een doosje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. 
De jongen was helemaal vertederd en verrukt! 
 

Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken. 
Toen het begon te schemeren werd de jongen moe. Hij stond op om naar huis te gaan. Maar 
na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en knuffelde haar 
innig. En zij schonk hem een stralende glimlach. 
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Toen de jongen even later thuiskwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn 
gezicht lag en zij vroeg: “wat heb je gedaan vandaag dat je zo blij bent?” 
Hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder verder kon vragen 
zei hij; “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” 
 

Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon zag die 
vredige uitdrukking op haar gezicht. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat 
heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde; “Ik heb in het park koekjes gegeten met 
God!” En voordat ze haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze; “En weet je, hij is veel 
jonger dan ik dacht!” 

INTERPAROCHIAAL 
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WORDT CAMINANDO JOUW TOCHT IN SOLIDARITEIT? 
 

Op zoek naar stilte, verdieping of verbinding? 
Ga dan mee op tocht – voor jezelf, voor elkaar én voor de wereld. 
Van 12 tot 14 september nodigt Broederlijk Delen je uit voor Caminando, een driedaagse 
pelgrimstocht langs de Via Brabantica, van Antwerpen tot Brussel. 
Of je nu droomt van de Camino de Compostela, even wil herbronnen, samen op pad wil gaan 
of je engagement handen en voeten wil geven — Caminando biedt ruimte voor elke intentie. 
De tocht nodigt uit tot ontmoeting, bezinning en verbondenheid. Je stapt langs Vlaamse 
pelgrimswegen, in de voetsporen van vele voorgangers, richting het hart van Brussel. 
Wat deze tocht zo bijzonder maakt: je stapt niet alleen voor jezelf, maar ook in solidariteit met 
de vele partners waar Broederlijk Delen wereldwijd mee samenwerkt. Als deelnemer 
engageer je je om sponsorgeld in te zamelen. Door elke stap die jij zet, strijd je mee voor 
mondiale rechtvaardigheid. Zo krijgt jouw pelgrimstocht dichtbij ook een impact ver weg. 

Meer info en inschrijven: www.caminando-hike.be 
Praktisch 
- Data: 12–14 september 2025 
- Traject: Van Antwerpen (start nabij Centraal Station) tot Brussel (aankomst nabij het 
                         Zuidstation) 
- Afstand: ± 80 km in 3 dagen (25–30 km/dag) 
- Prijs: €99 (incl. lunch, avondmaal en bagagevervoer) 
- Overnachting: Zelf regelen of optioneel homestay (+€40) 
- Fiscaal voordeel: Giften vanaf €40 zijn aftrekbaar. 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN 
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom. 
Post alles in de brievenbus : 
 van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247 
 in de Visitatiestraat 7 
 of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker 
              en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur. 
Gemakkelijkst voor ons is via mail: 

c.p.demey@gmail.com  
of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be 

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:  
www.parochiesintbernadettegent.be en op 
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost 

 

OXFAM WERELDWINKEL 
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker 
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u. 
     Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. 
     Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. 
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of 
 mail naar gent-oost@oww.be 
 

WACHTDIENSTEN 
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733 
 

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 
  één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.) 
 

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een 
     weekenddienst en een weekdienst: 
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u. 
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 
23.00 u. 
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst. 
 

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of 
                                        kijken op de website www.apotheek.be 
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00 
 


