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WOENSDAG 8 OKTOBER 2025 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 12 oktober 
 11.00 u. – Eucharistieviering – Samanaviering 

Zondag 19 oktober 
 11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 26 oktober 

 11.00 u. – Gebedsdienst 
 

ZIEKENZONDAG 
 

 
 

Komende week wordt in onze kerken en geloofsgemeenschappen aandacht besteed aan de 
zieken en aan de mantelzorgers. 
In onze parochies zijn er verschillende SAMANA-werkgroepen, het zijn ziekenzorgkernen die 
begaan zijn met het lot van chronisch zieke mensen en voor hen die hen bijstaan, de 
mantelzorgers. 
 

Mensen en  hun kwetsbaarheid 
Mensen kunnen ernstig ziek worden en de ziekte verder met zich mee dragen, een leven lang. 
Het kunnen ook jonge mensen zijn. 
Er zijn mensen die de last van de ouderdom met zich meedragen: minder beweeglijk, het gaat 
niet meer zo vlug. 
Mensen kunnen er door vereenzamen. 
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Vaak zien mensen er lichamelijk goed uit, maar dragen ze een verdriet mee door overlijden 
van partner of relatiebreuk. Er zijn spanningen met de kinderen, er zijn dingen gebeurd die 
diepe wonden hebben geslagen. 
 
Aandacht voor zieken 
Samana, de ziekenzorgwerking op onze parochies, probeert aandacht te hebben voor de 
zieken en mensen die dreigen te vereenzamen. 
Er zijn de bezoekjes door de vrijwilligers, een telefoontje, een gesprek. 
Een kleine attentie doet wonderen. 
Jullie zieken horen erbij.  
Vertel wat je beleeft en meemaakt.  
Vertel over je kwetsbaarheid en wat je tot last is. 
Vertel over je moed en je veerkracht. 
 
Samana 75 jaar 
Zondag is het de ‘Dag van de mensen met een chronische ziekte’  
In de eucharistievieringen wordt daar aandacht aan besteed 
We kijken tevens dankbaar terug op 75 jaar verenigingsleven waarin verbondenheid tussen 
mensen met een chronische ziekte of zorgnood, mantelzorgers en vrijwilligers centraal staat. 
Onder de namen van ‘Ziekenactie’, ‘Ziekenzorg’ en meer recent ‘Samana’ hebben 
vriendschap, solidariteit en zorgzaamheid concreet gestalte gekregen. We zijn dankbaar voor 
de inzet van velen voor een warme en zorgzame samenleving.  
In deze viering danken we ook God omdat Hij elke mens nabij is, om zijn onmetelijke liefde 
die ons vervult van een intense innerlijke vreugde. Dankjewel, beste mensen, om samen met 
ons, ons vertrouwen in de Heer en onze dankbaarheid te vieren. 

Gezonden en zieken samen 
Samana staat voor solidariteit: gezonden en zieken samen. 
Ieder kent zijn of haar talenten en grenzen, ieder is zich bewust van zijn of haar beperkingen. 
Je moet jezelf kunnen aanvaarden zoals je bent. 
Een klemtoon ligt ook op ‘samen’. 
Je hebt andere mensen rondom je nodig, die je graag zien zoals je bent. 
Mensen die naar je luisteren, die je bemoedigen, die je ook vertellen wie je ten diepste bent. 
‘Samen’ betekent dat we er voor elkaar zijn. 
Samana doet dit via de afdelingen, met een aanbod aan ontmoetingskansen, de 
mantelzorgwerking, de creawerking en de vakanties voor mensen met een chronische ziekte 
of zorgnood en hun mantelzorgers. 
Komende  zondag (zaterdag) willen we in de eucharistievieringen in het bijzonder denken aan 
en bidden voor al , opdat ze samen zichzelf kunnen zijn en samen bijdragen aan elkaars geluk. 
 
Respect, dank en waardering voor de vrijwilligers 
Dank aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor ziekenzorg Samana. 
Er gebeurt heel veel, vaak in stilte. 
Respect voor de vele mensen die als mantelzorger zich inzetten voor ondersteuning en zorg 
voor een zieke partner, ouder of familielid, thuis of in het rusthuis. 
Mijn waardering voor al die mensen. 

Johan Goedefroot, pastoor 
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In mensen kom ik U tegen. 
 

Heer die zich liefde noemt, 
in mensen kom ik U tegen. 
 

Gezegend de mensen 
die mijn diep bedroefd zijn bevatten. 
Gezegend de mensen 
die mijn verlies ernstig nemen, 
gezegend de mensen 
die niet in een boog om mijn rouw heen lopen. 
 

Gezegend de mensen die me benaderen 
met het sacrament van hun oplettendheid. 
Gezegend de mensen die me omringen 
met een hartelijk bijzijn. 
 

Gezegend de mensen die me ruimte schenken 
waar ik mezelf kan zijn. 
Gezegend de mensen 
die de toekomst open laten komen. 
 

In al deze mensen komt U zegenend mij nabij. 
(Tom Steyaert) 
 

VERNIEUWING ABONNEMENT 
 

Beste lezer, 
in oktober is het opnieuw tijd om uw abonnement op het parochieblad te vernieuwen. 
U vindt veel info in deze tekst. Wekelijks ontvangt u uw papieren of digitaal blad.  Samen 
zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen ons blad kunnen blijven lezen. 
 
Tarief 
In 2026 blijft het abonnementstarief onveranderd – er komt dus géén prijsstijging. Abonnees 
kunnen verlengen via deze formules: 

 €96: Digital + Print (12 maanden, éénmalige betaling) 
 €48: Digital only (12 maanden, éénmalige betaling) 
 €7,99/maand: Digital + Print (domiciliëring) 
 €3,99/maand: Digital only (domiciliëring) 

Bij de herabonnering zullen abonnees vooral uitgenodigd worden om hun bestaande formule 
eenvoudig te vernieuwen. Zo blijft alles vertrouwd en hoeven ze zelf niets te veranderen. 
 

Hoe verloopt de herabonnering? 
De komende maanden plannen we stap voor stap acties om abonnees te bereiken: 

 Week 42 (13/10-19/10): Advertentie op pagina 16 van Kerk & Leven. Niet alle lezers 
krijgen dezelfde boodschap: enkel Digital + Print-abonnees die hun abonnement nog 
niet verlengd hebben, zien deze specifieke advertentie. 

 Week 43 (20/10-26/10): de herabonneringsbrief valt in de bus. 
 Week 46 (10/11-16/11): herinneringsadvertentie op p.16. Niet alle lezers krijgen 

dezelfde boodschap: enkel Digital + Print-abonnees die hun abonnement nog niet 
verlengd hebben, zien deze specifieke advertentie. 

Uw redactieteam, Yves, Patrick, Hildegard 
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PAROCHIEKOOR OP UITSTAP 
 
Het is een tweejaarlijkse traditie; een leuke uitstap maken met de leden van het parochiekoor. 
En het doel is; onze vriendschap versterken en er een mooie dag van maken. 
 

Op vele plaatsen ging de wekker extra vroeg af: we verzamelden reeds om 7u45 in 
Zeveneken. Ja, we namen de bus van Begonia, dicht bij de stelplaats en wonnen zo een half 
uur rijtijd. Iedereen was op tijd aanwezig en om 7u58 reden we weg. Op naar het Hageland. 
Onderweg werden Ann en Femke opgepikt. De bus zette koers naar het fruitbedrijf “Gezond 
van bij ons”. Gezondvanbijons.be als je eens wil surfen voor meer info. Onder een stralende 
zon stapten we uit bij het bedrijf, dat in Sint-Truiden ligt. 
 

Onder leiding van Anita maakten we kennis met het bedrijf, dat toch een beetje een 
buitenbeentje is. Er is een mooie winkel en zaal, maar eerst kregen we veel uitleg over de 
kweek van appels, peren, kersen, kweeperen en wat oudere soorten fruit. Je vindt het daar 
allemaal. (het werkgroepje had het bedrijf bezocht in het voorjaar en van de heerlijke kersen 
kunnen proeven.) We wandelden tussen de fruitbomen. De uitleg was zeer boeiend en dan 
hadden we natuurlijk honger. In de zaal stonden de tafels klaar met brood en toespijs en 
heerlijk verse pompoensoep. We hadden een nogal strikt tijdschema en vroegen ons af 
waarom er bruine suiker bij het brood stond. We dachten dat het een vreemde gewoonte was, 
maar toen kregen we allen nog een super verse pannenkoek! We aten echt ons buikje rond. We 
kochten nog wat stroop en appel-kersensap en andere lekkere streekproducten en zetten koers 
met de bus naar Zoutleeuw. 
 

De gids stond ons al op te wachten en in de heel mooie kerk van Zoutleeuw bevinden zich 
prachtige kunstwerken uit de voorbije eeuwen, beelden, schilderijen, retabels en een 
uitzonderlijke stenen “sacramentstoren”. Echt uniek en speciaal. Na een uurtje rondleiding 
hielden we een concertje maar helaas was er precies niet veel reclame gemaakt door de 
parochie, want we zongen voor een klein publiek. Maar we hebben er wel van genoten. 
 

Hup, weer de bus op, maar nu voor een rustiger deel van de dag. Slechts 4 km verder vinden 
we het provinciaal domein Het Vinne. Een mooi natuurdomein, rond een groot meer, met veel 
groen en veel vogels. Hier was iedereen vrij om een korte of lange wandeling te doen of even 
een terrasje te doen. 
Het restaurant was deels gereserveerd en met kleurrijke briefjes wist iedereen direct wat hij 
besteld had, enkele weken voordien. We zaten dicht bijeen maar dat was nog zo gezellig. De 
bediening was vlot en vriendelijk en het was écht heerlijk! Het was een mooie afsluiter van de 
dag. 
 

We zijn een voorbeeldige groep want opnieuw kon de bus stipt vertrekken en heel vlot 
geraakten we weer op Zeveneken. En iedereen geraakte veilig thuis. 
Dank aan de mensen van het werkgroepje Kooruitstap! 

Hildegard 
 
Hier enkele sprekende foto’s (volgende bladzijde) 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 28 SEPTEMBER –  26ste ZONDAG DOOR HET JAAR 
Homilie bij het evangelie van Lucas ‘De arme Lazarus’ 

 

Beste mensen,       
 

De arme Lazarus bij God, liggend in de schoot van Abraham. 
De rijke in de onderwereld,  in het vuur met helse pijnen. 
 

We waren maandag met vier om rond dit evangelie na te denken en er ons leven en onze 
wereld naast te leggen. Niet gemakkelijk. 
Zwart  /  Wit.   De goeden en de slechten.  Of gaat de boodschap over meer? 
 

We hadden het erover dat we blijkbaar nood hebben aan verhalen waarin de goeden beloond 
en de slechten gestraft worden. De tekst in Lucas die Jezus uitspreekt tegenover de farizeeën 
staat in een traditie van zulke verhalen. En na Lucas gaat veel literatuur en gaan ook films 
over de goede en de kwade waarbij de goede het uiteindelijk haalt. Denk aan de sprookjes van 
Grimm waarin bv de arme goedhartige maar moedige drommel op het einde de prinses huwt 
en niet een verwaande edelman. 
 

En vandaag: geen verhalen maar rauwe realiteit. 
Hopen wij niet dat verdronken vluchtelingen, slachtoffers van oorlogen, geweld, misbruik 
ergens compensatie krijgen na de dood en bij Abraham en Lazarus mogen rusten? 
En zouden wij niet graag Poetin, Netanyahu, Trump, Bolsonaro en consoorten daar in het vuur 
zien schoeperen bij de rijke? 
 

En toch, toch voelen we ons niet goed bij het beeld van de scheiding op het einde van de 
tijden van goeden en slechten met hemel en hel zoals op veel plaatsen in de bijbel verkondigd 
wordt. 
 

Terug naar de evangelietekst. 
Die rijke -Jezus geeft hem geen naam- , die rijke ziet zelfs de arme niet aan de poort van zijn 
domein. Zijn rijkdom en de manier waarop hij ermee omgaat verhinderen hem de andere te 
zien, de andere te ontmoeten, ervoor te zorgen. 
 

Jezus geeft de arme wel een naam: Lazarus, wat betekent ‘God helpt’. 
 

Jezus richt zich hiermee tot de farizeeën die geloofden dat rijkdom een geschenk van God is. 
Na het evangelie van vorige zondag waar Jezus stelt dat we moeten kiezen ‘God of de 
Mammon’ noteert Lucas:  “De farizeeën, die op geld belust zijn, hoorden dit alles en lachten 
Hem uit”.  Hun lachen is van korte duur. 
Met het verhaal van vandaag raakt Jezus de gevoelige snaar bij de farizeeën. Zij geloven dat 
hun rijkdom die van God komt hen  -na de dood- in de hemel zal brengen. 
Niet dus: Jezus zegt heel confronterend dat de rijke -die geen oog heeft voor de arme- in de 
onderwereld terecht komt,  en zonder pardon. 
 

En wij? 
We denken dat niemand zich als de arme Lazarus voelt en niemand zich gedraagt als de 
meedogenloze rijke. 
 

Wij hebben tijdens ons leven telkens de gelegenheid om te kiezen voor het goede of het 
kwade. Onze rijkdom; is het nu ons geld, ons verstand, vaardigheden, macht… mag nooit 
verhinderen; moet ons integendeel helpen de andere te zien, te ontmoeten, te troosten, ervoor 
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te zorgen. 
 

De boodschap ‘hoe dat moet’ komt aan het einde van dit evangelie: 
‘Het belangrijkste’ zegt Jezus is ‘de wetten van Mozes en de Profeten onderhouden’. 
Op een andere plaats zegt Hij wat dit inhoudt: ‘Bemin God en bemin de naaste als jezelf’.  
Liefhebben en dienstbaar zijn ‘Amar y servir’. 
We moeten meer bezig zijn met God en met ons leven vandaag dan met beloning of straf na 
dit leven. 
We steunen hiervoor op onze gemeenschap, op familie en vrienden die ook -met vallen en 
opstaan- delen van echte veelkleurige rijkdom. 
Jezus’ leven, zijn woorden, zijn keuzes inspireren ons.   
Straks in het prachtig groot dankgebed horen, bidden we samengebald waar het op aankomt. 
 

Terug naar de arme Lazarus. Naar de mens die vertrouwt op God. 
In het verhaal dat Jezus vertelt is de toekomst voor hem er één van zaligheid. 
Er staat: ‘Engelen brachten Lazarus naar de schoot van Abraham waar hij vertroosting vond’ 
Rusten in de schoot van Abraham, de rechtvaardige. 
 

Wilfried Van Wilder -onze vroegere medepastoor- werd op het einde van zijn te korte leven 
wel erg beproefd door ziekte. Heel bewust vroeg hij om bij zijn uitvaart als laatste lied het slot 
van de Johannespassie van Bach te zingen : 

‘Ach Herr lass dein lieb’ Engelein’. 
Hij geloofde voorbeeldig en had het diep vertrouwen dat alles goed zou komen. 
 
Laten wij ook groeien in dat vertrouwen dat het goed komt met de mensen die ons zijn 
voorgegaan en ook met onze geliefden en met elk van ons. 

Een gebed, een lied: 
“Ach Heer, laat uw lieve engelen 
mijn ziel op het einde van mijn dagen 
dragen naar de schoot van Abraham. 
 

Laat mijn lichaam rusten in zijn slaapkamer, 
heel zacht -zonder kwelling of pijn- 
tot op de laatste dag. 
 

Wek mij dan uit de dood 
zodat mijn ogen u in alle blijdschap kunnen zien. 
Gij zoon van God, Barmhartige, mijn Verlosser. 
 
Heer Jezus, luister naar mij. 
Ik zal U prijzen tot in eeuwigheid.” 

Jan De Meester 
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INTERPAROCHIAAL 
 

OKRA  ACADEMIE GENT 

Op dinsdag 14 oktober verwelkomen we JOHAN DE BOOSE met een lezing over: 
Poetin een kwarteeuw aan de macht. 
In 2025 is Poetin een kwarteeuw aan de macht in Rusland. In zijn lezing maakt Johan de 
Boose een balans op van Poetins steile carrière. Hoe is hij aan de macht gekomen? Wat is zijn 
voorgeschiedenis? Wat is de voorgeschiedenis van zijn land? Wat zijn de verschillende 
manieren om hem te interpreteren in de geschiedenis? 
Welkom in zaal De Parel, Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent – vlakbij St.-Pietersstation 
Van 14:30 u tot ong. 17:00 u; inkom: € 7 voor Okra-leden, € 10 voor niet-leden. Inschrijven is 
niet nodig. 
Zie ook onze website: okra.be/oost-vlaanderen/academie-gent 
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NUTTIGE INFORMATIE 
 

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN 
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom. 
Post alles in de brievenbus : 
 van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247 
 in de Visitatiestraat 7 
 of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker 
              en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur. 
Gemakkelijkst voor ons is via mail: 

c.p.demey@gmail.com  
of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be 

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:  
www.parochiesintbernadettegent.be en op 
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost 

 

OXFAM WERELDWINKEL 
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker 
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u. 
     Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u. 
     Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u. 
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of 
 mail naar gent-oost@oww.be 
 

WACHTDIENSTEN 
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733 
 

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u. 
  één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.) 
 

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een 
     weekenddienst en een weekdienst: 
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u. 
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 
23.00 u. 
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst. 
 

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of 
                                        kijken op de website www.apotheek.be 
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00 
 


