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WOENSDAG 29 OKTOBER 2025

LITURGISCHE VIERINGEN

Zaterdag 1 november — Allerheiligen : Geen viering in Sint-Bernadette

Zondag 2 november — Allerzielen

11.00 u. — Allerheiligen en Allerzielen viering
Zondag 9 november

11.00 u. — Eucharistieviering
Zondag 16 november

11.00 u. — Eucharistieviering

Allerheiligen - Allerzielen

Elk jaar als de dagen korten

en de vergankelijkheid groter wordt,

wordt het Allerheiligen en Allerzielen.

Een dag met een boodschap:

een mens is meer dan een lichaam,

meer dan een verhaal,

meer dan een relatie.

Een mens is heilig in de letterlijke zin van het woord:
aan God toebehorend.

We hebben iets van doen met onze Oorsprong

die ons overstijgt,

die groter is dan ons hart,

groter dan ons verhaal van goed en kwaad,

groter dan onze verbondenheid of onze afstandelijkheid.
We zijn heilig omdat wij God als oorsprong hebben.
Onmiskenbaar dragen wij zijn beeld en gelijkenis.
Allerheiligen en Allerzielen is meer dan
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een kerkhof bezoeken uit postume beleefdheid.
Het is bewust worden van dat ietsje meer dat alles anders maakt.
Het is dat vermoeden,
ja dat vertrouwen dat al onze lieve doden
op é¢én of andere manier
— wie zal het zeggen —
Bij God zijn thuisgekomen,
Geborgen in zijn vaderlijke en moederlijke liefde.
Spijtig dat we daar geen fotootje van hebben.
(Bron: Dominicanen. Tekst: Manu Verhulst)

VORMSELCATECHESE 2026

In de loop van de voorbije weken schoot de vormselcatechese uit de startblokken. Een tiental
jonge mensen en hun ouder(s) kiezen voor het sacrament van het vormsel.

Tijdens de eerste bijeenkomst konden de kandidaat-vormelingen én hun ouder(s)
kennismaken met het doel en het opzet van de catechese en de voorbereiding op het vormsel
in de Bernadetteparochie. De vormelingen maakten ook kennis met elkaar. De rode draad
voor de catechesebijeenkomsten is : “THUIS IN ONZE KERK.” Een rondgang in onze kerk
kon dan ook niet ontbreken: het altaar, het tabernakel, de doopvont en het beeld van
Bernadette werden voorgesteld.

Dirigent Jan Demeester vertelde over het belang van zingen en samenzang in de viering. Hij
vertelde ook over het orgel, het gebruik van de blauwe mapjes en natuurlijk mocht een eerste
zangmoment niet ontbreken!

Bij de start van dit catechesejaar kregen de vormelingen een groeikaart met de boodschap:
“ Vertrouw en durf groeien!” . Het is de bedoeling dat deze groeikaart geplant wordt en dan
groeien er ,hopelijk, mooie bloempjes uit.

De volgende catechesebijeenkomst is op zondag 30 november om 09.30u, de eerste zondag
van de advent. Cecile en Lieve V.

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 19 OKTOBER - 29ste ZONDAG DOOR HET JAAR
VOLHOUDEN IN HET WOORD

1. Het christendom, het jodendom en de islam worden ook de godsdiensten van het boek
genoemd. Dat betekent dat God met de gelovigen communiceert via het geschreven woord.
God openbaart zich aan zijn gelovigen niet door een beeld of een prachtig gebouw, maar door
zijn woord, ook al vind je in sommige katholieke kerken natuurlijk beelden en
indrukwekkende architectuur.

2. Dat zie je het best bij Mozes. Op de Sinai, waar Mozes God ontmoet, krijgt hij geen beeld
of schilderij, maar stenen platen waarop de wet van God is opgeschreven. Wanneer Mozes
van de berg terugkeert, vernietigt hij het beeld van de gouden stier. In het christendom, maar
ook in het jodendom, schrijven apostelen, profeten en schrijvers hun geloofservaring met God
op. Zo ontstaan het Oude en het Nieuwe Testament. In de islam is het de engel Gabri€l die
aan Mohammed rechtstreeks de Koran dicteert.

3. Wij spreken van openbaring. Daarom staat de Bijbel centraal in onze liturgie. De Bijbel
vormt het fundament waarop het christendom is gebouwd.
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4. Daarom herinnert de heilige Paulus zijn leerling Timoteiis in de lezing van vandaag eraan
dat deze teksten voor ons christenen de grondslagen van ons geloof bevatten. “Dierbare, blijf
bij de leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en
hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige geschriften; daaruit kunt gij de wijsheid
putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus. Elk door God geinspireerd
geschrift dient om te onderrichten in de waarheid, dwalingen te weerleggen, de zeden te
verbeteren en de mens op te voeden tot een rechtschapen leven.” Paulus pleit ervoor dat wij
ons altijd op onze bronnen blijven bezinnen. Vandaag zou men kunnen zeggen dat Paulus ons
wil waarschuwen tegen fake news.

5. Maar communicatie is niet alleen in één richting. Ook wij kunnen met God communiceren.
Daarom pleit Jezus ervoor dat wij via het woord dat God ons zelf heeft gegeven, met Hem in
contact treden. Jezus benadrukt dat God, die van de mensen houdt, onze gebeden, klachten en
onze lof tot Hem wil horen, op basis van het woord dat Hij ons heeft geschonken. En daarin
moeten wij volhouden.

6. Jezus gebruikt hiervoor een wat merkwaardige vergelijking. Als een onrechtvaardige
rechter al luistert naar de smeekbeden van een arme weduwe omdat ze zo volhardend is, zal
God ons dan niet des te meer verhoren? Jezus gebruikt hier een negatief voorbeeld om iets
positiefs duidelijk te maken.

7. Aan het einde van het evangelie vraagt Jezus: “Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het
geloof op aarde vinden?” Twee vragen stelt het evangelie daarmee vandaag aan ons:
1. Waarderen wij de Bijbel nog als de bron van Gods openbaring aan ons?
2. Geloven wij nog dat ons gebed iets kan bewerken in ons leven en in onze
wereld? Zijn wij bereid, tegen de stroom van onze maatschappij in, te blijven
geloven in de kracht van het woord van God?
Pater Andreas

EEN NIEUWE BISSCHOP VOOR HET BISDOM GENT
WAT BERNADETTENAREN DROMEN...

Onlangs werd Lode Van Hecke in de kathedraal uitgewuifd als bisschop van Gent. Hij droeg
sinds 2020 de eindverantwoordelijkheid over het bisdom, bereikte in maart de leeftijd van 75
jaar en keert nu terug naar de abdij van Orval, waar hij sinds 2007 abt was.

Rome is dus op zoek naar een opvolger en heeft daar tijd voor nodig. De aanstelling van een
nieuwe bisschop wordt maar verwacht tegen midden 2026. Blijkbaar vraagt een dergelijke
beslissing een lange voorbereidingstijd, die ook gepaard gaat met een consultatie door de
apostolische nuntius, Mgr. Franco Coppola — zeg maar de ambassadeur van het Vaticaan in
Belgié.

Naast de priesterraad, de pastorale raad en de diakens, was het zijn voornemen om de tien
dekenaten van ons bisdom te bezoeken en een gesprek te houden met de vrijgestelden,
medewerkers en al wie zich binnen de dekenaten aansluiten voor viering, engagement of een
andere vorm van betrokkenheid.

Op vrijdag 20 juni was er een ontmoeting met die nuntius in Gent. Er waren een 60-tal
aanwezigen, onder wie ook enkele mensen uit de parochie Sint Franciscus.

Het overleg handelde over twee aan elkaar verwante onderwerpen:

- De sociale en religieuze situatie van ons bisdom en dekenaat- welke zijn de sterke punten?
Welke kunnen verbeterd en/of aangepast worden?

- Aan welk profiel moet de nieuwe bisschop van Gent beantwoorden?
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Bij het afsluiten van de ontmoeting werd nog een oproep gedaan om via e-mail aan de
nuntius te laten weten welke verzuchtingen men had bij die vragen. De aanwezigen mochten
deze uitnodiging meenemen naar hun parochie en de oproep verspreiden.

De vraag werd voorgelegd in de kerkplekken van de St.-Franciscusparochie en enkele
Bernadettenaren kropen in hun pen. Je leest hieronder hun aanbevelingen, wensen en dromen
voor de nieuwe herder van ons bisdom. De nuntius kreeg die al toegestuurd op 15 juli. We
kijken uit naar ‘witte rook’...

Beste nuntius,

We zijn het niet gewoon dat een nuntius de christenen van ons bisdom uitnodigt om mee na te
denken over de keuze van een nieuwe bisschop. Dank daarvoor! Zo’n kans mogen we dus niet
laten liggen. Ziehier een korte beschouwing.

Vooreerst dit: de man (het zal wel een man zijn) die tot bisschop gewijd wordt, moet evident
beschikken over een heel palet aan kwaliteiten: het zou best een gelovig man zijn, liefst ook
een verstandig mens, iemand met leiderscapaciteiten, hij moet kunnen enthousiasmeren, enz.
We mogen er zonder meer op vertrouwen dat men in Rome naar zo iemand op zoek is. Tot
daar geen probleem dus.

Maar de bisschop, dat zijn eigenlijk vele mensen samen, bisschop staat namelijk voor
meervoud. 1k bedoel, een bisschop verzamelt een hele ploeg vrouwen en mannen rondom zich
met wie hij een visie op het beleid wil delen. Meteen raken we een punt aan dat mij bijzonder
belangrijk lijkt bij de keuze van de nieuwe bisschop: hoe ziet hij de toekomst van zijn ecclesia,
welke is zijn kerkvisie?

Dit toekomstbeeld is essentieel voor Sint-Bernadette. Als kleine parochie hadden we in het
verleden vaak moeite met bepaalde berichten uit het bisdom. Deze boodschappen kwamen
meestal van bovenuit, wat bij ons altijd al moeilijk ligt. Maar, meer nog waren we verbaasd
over de inhoud van de communicatie. We denken daarbij aan: de hertekening van het
parochiaal landschap en de fusie tot de nieuwe parochie, het verbod om gebedsdiensten
voorgegaan door leken te plannen, de verplichting om vormselvieringen te centraliseren, enz.

Alhoewel elk van ons in een positieve sfeer met de verantwoordelijken van ons bisdom
omgaat, leeft er toch een mild onbehagen als het over het diocesaan beleid gaat. We hebben
namelijk het gevoel dat de dynamiek van onze parochie aanschuurt tegen de plannen, de
dynamiek van het bisdom. Wij willen (bescheiden) de vleugels uitslaan en inzetten op de
geloofsbeleving van de plaatselijke gemeenschap. Het bisdom mikt eerder op de afbouw van
die kleinere parochies en zet meer in op grotere gehelen. Een aantal onder ons heeft het
gevoel dat onze gemeenschap hierdoor dreigt gekortwiekt te worden en vraagt zich af of men
ons wel voldoende ondersteunt om onze gemeenschap levendig te houden.

En meteen is een belangrijke woord gevallen: gemeenschap.

In Bernadette denken we dat onze kerk nood heeft aan levendige (kleine) gemeenschappen
waar in deze tijd het testament van Jezus van Nazareth wordt gekoesterd, beleefd en gevierd.
De Jezusbeweging heeft, naar ons aanvoelen, in onze contreien slechts toekomst wanneer her
en der vrouwen en mannen samen gemeenschap vormen rondom hun Heer. Gezien onze
tijdsgeest, zullen dat kleine gemeenschappen zijn waar leken samen met gewijden het
voortouw nemen.

Sint-Bernadette wil zo’n gemeenschap zijn. Het vroeg veel engagement en een lange adem
om in onze parochie verbondenheid en identiteit te doen ontwaken. Het blijft ook vandaag dé
missie voor alle medewerkers. We zouden het dus toejuichen indien de nieuwe bisschop onze
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parochie zou toerusten met vertrouwen, enthousiasme en bevestiging en zodoende Sint-
Bernadette groeikansen biedt. Jaak Van Vooren

Graag willen we nog onze verwachtingen voor een nieuwe bisschop formuleren:

- lemand die het evangelie op een enthousiaste, verstaanbare, hedendaagse manier kan
uitleggen

- iemand die jong én oud kan boeien

- iemand die zelf probeert voor te leven wat hij verkondigt.

- iemand die open staat voor vernieuwing in de kerk (synodaliteit, vrouwen, leken, lgbtq+, ...)
- iemand die een standpunt durft in te nemen, ook al botst dat met oude vastgeroeste
opvattingen en gewoontes

- iemand die respect én waardering toont voor elke (parochie)gemeenschap met een ziel,
iemand die de vele vrijwilligers van deze gemeenschappen weet te ondersteunen en te
verbinden.

- iemand die oog heeft voor de noden van mensen in nood en organisaties die zich daarmee
bezig houden een warm hart toe draagt

- lemand die openstaat om het vormsel te laten toedienen door de parochiepriester

- iemand die openstaat voor alternatieven voor gewone eucharistievieringen, eventueel zonder

priester. Albert Van Loo en Mia Windels
In volgend parochieblad nog meerdere antwoorden van medeparochianen.
INTERPAROCHIAAL

dekenale

LIEDEREN VOOR DE ADVENT

Veedend veon het geesteljte teven
WOENSDAG 19 NOVEMBER

OM 19.30 UUR

SINT-GEROLFKERK DRONGEN
DRONGENPLEIN 26, 9031 GENT

Einde voorzien om 21 uur met aansluitend receptie
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Dekenaat Gent
Biezekapelstraat 4, 9000 Gent
dekenaat.gent@bisdomgent.be
09 269 14 82
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BROEDERLIJK DELEN - BOLIVIACAFE

Op dinsdag 7 oktober organiseerde Broederlijk Delen het Boliviacafé in Gent. Met
maar liefst 80 aanwezigen was het een geslaagde en leerrijke avond.

De Gentse Lien Merre, die werkzaam is voor Broederlijk Delen in Bolivia, kwam er samen
met Wies Willems (expert in grondstoffen) spreken over de gevaren van nietsontziende
ontginning van grondstoffen.

CONCERT VAN HET “KOOR DER BESCHAVINGEN”
(ANTAKYA MEDENIYETLER KOROSU)
De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep organiseert in november een bijzondere concerttour
met het Antakya Medeniyetler Korosu (Koor der Beschavingen).
Dit unieke koor vindt zijn oorsprong in de multiculturele stad Antakya (Antiochi€), waar
mensen van verschillende religies en tradities al eeuwenlang in vrede samenleven.

De koorleden vertegenwoordigen zes religieuze tradities Alevitisch, Soennitisch, Orthodox,
Katholiek, Joods en Armeens en brengen samen een krachtige boodschap van liefde, vrede,
broederschap en solidariteit.
In 2012 werd het koor genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
Hun muziek overstijgt culturele en religieuze grenzen en nodigt uit tot ontmoeting, begrip en
dialoog.

Concertinformatie :
Donderdag 6 november 2025 — 19.00 uur
O.L.V. Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein, 9000 Gent
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OKRA ACADEMIE GENT

Op dinsdag 4 november verwelkomen we Elisabeth Vander Stichele en Koen D’Hous met
een lezing over Het belang van beweging, sensualiteit en seksualiteit bij de oudere:

De coronapandemie maakte pijnlijk duidelijk hoe we als maatschappij naar mensen op leeftijd
kijken. Net zoals de noden van jongeren waren ook die van hen over het hoofd gezien.

Oud(er) worden. We willen het allemaal graag en zijn er tegelijkertijd bang voor. Want met
leeftijd komen soms beperkingen. Maar een eenzijdige focus op die beperkingen maakt dat
we ook de mogelijkheden van tafel vegen. En die zijn er ook!

Elisabeth Vander Stichele, arts-specialist geriatrie/seksuologe en Koen D’Hous, K’Robics-
dansleraar, geven ons inzicht in wat die mogelijkheden kunnen zijn.

Dit panelgesprek wordt afgerond door dansend uit te drukken hoe het taboe op intimiteit,
sensualiteit, seksualiteit, huidhonger, agisme, kan doorbroken worden. Enkele dansers van
Planeet Mars geven de toon aan!

Welkom in zaal De Parel, Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent — vlakbij St.-Pietersstation
Van 14:30 u tot ong. 17:00 u, inkom: € 7 voor Okra-leden, € 10 voor niet-leden. Inschrijven
is niet nodig. Zie ook onze website: okra.be/oost-vlaanderen/academie-gent

VREDESWANDELING

11 november 15.00 u.—17.00 u.
Bij een Festival voor Vrede wil de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) niet
ontbreken. IWG zet zich in voor een warme leetbare stad door interlevensbeschouwelijke
ontmoetingen en activiteiten rond vrede en gerechtigheid.
Op de slotdag van het Festival nodigt IWG uit voor een Gentse vredeswandeling (2 km) die
stilhoudt op plaatsen waar die vrede en gerechtigheid een gelaat krijgen. Gaandeweg lichten
we de keuze voor de plaatsen toe, beluisteren we poézie, vouwen we kraanvogels en op het
eind .... drinken we thee.

Praktisch:

Start om 15.00 u. aan het Veerleplein — eind rond 17.00 u. in de moskee van de
Doornzelestraat 5.

Inschrijven is nodig — maximum 30 deelnemers — contact: frank(@zensangha.be
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NUTTIGE INFORMATIE
ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :
van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.
Gemakkelijkst voor ons is via mail:
c.p.demey@gmail.com
of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:
www.parochiesintbernadettegent.be en op
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost

OXFAM WERELDWINKEL
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.
Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om

23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met

wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00
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