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WOENSDAG 5S NOVEMBER 2025
LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 9 november
11.00 u. — Eucharistieviering
Zondag 16 november
11.00 u. — Eucharistieviering
Zondag 23 november
11.00 u. — Gebedsdienst — Geloofscafé

VERLENG NU JE ABONNEMENT OP KERK&LEVEN

De herabonneringscampagne is volop bezig: je hebt onze advertenties wellicht al gezien, en
vond onze brief in je postbus (of mailbox). Samen blijven we in 2026 verhalen brengen die
verbinden, inspireren en verdiepen.

Verleng je abonnement eenvoudig door gebruik te maken van de gestructureerde mededeling
bij betaling (die vind je in de brief en ook bij de advertenties op het overschrijvingsformulier).
Doe dit v6or 15 november 2025, zodat je zonder onderbreking mee blijft lezen in 2026.
Goed nieuws: de prijs blijft ongewijzigd. Voor hetzelfde bedrag krijg je elke week Kerk &
Leven, vier keer per jaar het Otheo Magazine én onbeperkte toegang tot Otheo.be met
dagelijkse inspiratie, artikels, video’s en podcasts.

Met jouw steun kunnen we verhalen blijven brengen over geloof dat leeft, dichtbij in de
parochie en ver weg in de wereld. Samen houden we het vuur brandend.

Vragen? Bel 03 210 08 30 of mail abonnementen@otheo.be

KERKWIJDINGSFEEST VAN DE LATERAANSE BASILIEK

De kerkgemeenschap is als een kerkgebouw.
opgebouwd uit duizenden stenen.

Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie.

Sommige stenen zitten, onzichtbaar, in het fundament;
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ze dragen het geheel en geven stevigheid.
Andere stenen zijn zichtbaar,

sommige binnen, andere buiten,

de één hoog, de andere laag.

Er zijn stenen die als functie hebben

iets te ondersteunen of te omlijsten.
Maar allemaal samen vormen die stenen
het ene kerkgebouw.

Zo vormen we ook allemaal samen de kerkgemeenschap,
ieder met zijn eigen plaats en functie,
ieder met zijn eigen talenten.

IN MEMORIAM FLORENT LYLON

Florent Lylon overleed 6 maanden na zijn echtgenote Véronique De Zitter met wie zijn leven
onlosmakelijk verbonden was sinds 1951 toen ze elkaar leerden kennen. Hij is de papa van
Mimine, Paul, Christophe, Hannelore en Myriam. Hij werkte tot aan zijn pensioen bij
Vynckier in Gent waar hij kwaliteitsingenieur was. Daarnaast was hij een handige doe-het-
zelver die allerlei klussen oploste, ook teelde hij graag groenten en aardbeien op Staf. Zijn
grote vreugde waren de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. We zijn dankbaar voor zijn
leven en blij dat we zijn 95° verjaardag, weliswaar een maand voor datum, nog hebben
kunnen vieren met de ganse familie in zijn geliefde Waterdreef. We bewaren de vele mooie
herinneringen. Mimine

PREEK VAN DE WEEK

Onze verhouding tot God.

Beste mensen,

In het evangelie van deze zondag worden twee personages opgevoerd; een farizee€r en een
tollenaar.

Figuren die ons misschien niet veel zeggen, maar ten tijde van Jezus voor iedereen heel
herkenbaar waren.

Farizeeérs waren wetsgeleerden die gekend waren als diepgelovige, vrome mensen en daarom
in hoog aanzien stonden. Tollenaars waren ambtenaren die voor de Romeinse bezetter
belastingen ophaalden en daarbij nogal eens een extra percentage voor zichzelf opeisten. Ze
werden diep veracht door hun medemensen.

Jezus heeft het in deze gelijkenis echter minder over die gekende levenswandel, wel over hun
manier van bidden in de tempel; hoe zij zich tot God richten..

De farizeeér geniet duidelijk van zijn status. Hij gaat naar voor en staat zelfbewust voor God.
De goede werken die hij doet geven hem, naar zijn mening, een overwicht op de minder
vrome, zondige mensen waar hij liefst niets mee te maken heeft..

De tollenaar weet ook maar al te goed wat zijn status is. Hij kan helemaal niet fier zijn op wat
hij doet en weet dat hij geen vrienden heeft. Naar God durft hij zelfs niet kijken.

Hij blijft schuldbewust, met gebogen hoofd, achteraan staan.

Tijdens de voorbereiding kwam het ons voor dat de denkwijze van de farizeeér ons misschien
wel minder vreemd is dan we denken.

Allicht niet zo uitgesproken; maar waarschijnlijk zijn er toch dagen dat we dankbaar zijn voor
de prettige manier waarop we kunnen leven, dat we ons onwennig voelen in het omgaan met
bedelaars of mensen die duidelijk hulpbehoevend zijn.
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Hebben wij, zoals de farizeeér, ook niet eerder aandacht voor onze goede kanten en daden,
terwijl we onze fouten moeilijk kunnen toegeven.

Durven wij over anderen niet gemakkelijk oordelen in de zin van: ”Zoiets zou ik zeker nooit
doen. Akkoord, ik ben niet perfect, maar zo ben ik toch ook niet”.’

Misschien kunnen we ons eens rustig afvragen wat onze kwaliteiten en onze gebreken zijn.
We zouden dan wel eens tot de vaststelling kunnen komen dat we onze kwaliteiten wel, maar

onze gebreken niet echt kunnen opsommen.

Op dit gebied worden we zeker beinvloed door de periode waarin we leven. In onze
samenleving moet vandaag alles goed, mooi en perfect af zijn zoals de reclame voorhoudt.
In ons werk en onze hobby’s moeten we succesvol zijn. Bij sollicitatiebureaus liggen vooral
assertiviteit of zelfs dominant gedrag goed in de markt.

In een dergelijke context is schuld bekennen helemaal “not done”.

Zelfs in de kerk zijn zonde, biecht en boete praktisch uit de woordenschat verdwenen.

Is het daarom dat we het vandaag zo moeilijk hebben om bij onszelf te bidden?

Een persoonlijk gebed is een vreemd fenomeen geworden in onze cultuur. Velen vragen zich
eerlijk af: “Wat brengt het op ?”Een onmiddellijk tastbaar resultaat mag je er toch niet van
verwachten. Buiten in de kerk en in de catechese leren kinderen nauwelijks nog bidden.

Maar willen we een overtuigde gelovige blijven, krijgen we met deze houding duidelijk een
probleem. Elke duurzame relatie kan alleen blijven bestaan als er regelmatig zowel met elkaar
gesproken als naar elkaar geluisterd wordt.

Van God weten we dat Hij ons vraagt mee te werken aan een wereld waar iedereen als
gelijkwaardig wordt behandeld. Hij houdt van iedereen en zijn aandacht gaat vooral naar
mensen die het moeilijk hebben. God geeft niet om status. .Hij is zelfs met goede werken niet
om te kopen. Neen, Hij kijkt in ons hart of onze bedoelingen wel liefdevol zijn..

En laat ons eerlijk zijn op sommige momenten beseffen we wel dat we iemand te kort hebben
gedaan, dat we in een bepaalde situatie beter hadden moeten doen, of in een ander geval ons
eigen belang niet boven dat van een ander hadden mogen zetten.

Dan weten we ons een beetje zoals de tollenaar.

Die noemt zichzelf een zondaar. lemand die niet leeft op de manier die God wenst.

Hij heeft daar spijt van en wil wel inspanningen doen om het goed te maken maar hij beseft
ook dat hij daarvoor de genade van God nodig heeft. Dat komt hij Hem vragen in de tempel.
Bidden zoals de tollenaar veronderstelt dat men zich bewust is van zijn falen maar vooral dat
men gelooft dat God barmbhartig is, dat Hij die liefde is, voor wie berouw heeft, hoop en een
perspectief op een weg naar zijn droomwereld kan bieden

Onathankelijk van ons Gods beeld blijkt uit deze gelijkenis dat alleen een nederige, eerlijk
berouwvolle, houding, de essenti€éle voorwaarde vormt om door Hem op het juiste pad
geholpen te worden,.

Als we echter zo vol van onze eigen goedheid zijn dat we menen anderen te mogen
minachten, staan we zo ver van God dat Zijn barmhartigheid ons niet kan bereiken.

Lieve mensen,

Wat echt bidden teweeg brengt komt niet zo direct aan de oppervlakte. Het grijpt veel dieper
in, in je leven. Het is de onmisbare hulp om te kunnen blijven leven naar Jezus’ woorden en
daden van liefde. Het veronderstelt dat we onszelf eerlijk durven zien zoals we zijn en God tot
ons laten spreken.

Dat we, als het nodig is, zoals de tollenaar, nederig vragen naar zijn genade.

Dan mogen we op zijn barmhartigheid vertrouwen.
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Lucas is allicht de meest moraliserende evangelist. Hij sluit zijn verhalen af met duidelijke,
scherpe uitspraken over wat goed is en wat slecht.
Vandaag hebben wij het lastig met dat moraliseren
We nodigen elkaar liever uit om zelf na te denken over zijn verhaal.
Aandachtspunten die we er eventueel uit halen zijn dan zeker aangepast aan onze eigen
levenssituatie.

Veel succes! Chris Maes

EEN NIEUWE BISSCHOP VOOR HET BISDOM GENT

Vervolg van vorige “Kerk en Leven”

De sociale en religieuze situatie van ons bisdom en dekenaat- welke zijn de sterke punten?
Welke kunnen verbeterd en/of aangepast worden?

Ik zie het als een taak van de bisschop om goed de werking van de verschillende parochies en
dekenaten te kennen. Het bisdom moet op dit moment noodgedwongen gereorganiseerd
worden omwille van de terugloop van het aantal kerkgangers en het tekort aan priesters.
Daarom lijkt het efficiénter dat het aantal kerkplekken beperkt wordt.

Dit is zeker geen gemakkelijke oefening maar reden te meer om zeer omzichtig te werk te
gaan. Dit kan alleen maar door een grondige kennis van én een waardering voor de werking
van de parochies. De werking van de parochie steunt grotendeels op inbreng en inzet van
vrijwilligers. Op dit punt is er zeker nog marge voor verbetering: een bestaande sterke
parochiewerking moet niet uitgehold worden maar integendeel versterkt worden!

Ik geef enkele concrete voorbeelden:

- waarom de klok 50 jaar terugdraaien en opnieuw kiezen voor een gecentraliseerde
vormselviering ipv. een parochie gebonden vormselviering met de eigen voorganger? Enkel
om de "regel" in stand te houden dat het vormsel moet toegediend worden door een gezant
van de bisschop?

- de brief die onlangs aan de verantwoordelijken van de vormselcatechese gestuurd

werd getuigt van bitter weinig inlevingsvermogen en respect voor de vrijwilliger vanuit het
bisdom.

Dus ja, de bisschop is uiteraard verantwoordelijk voor het beleid maar hij moet ook bewaken
dat het beleid in goede orde tot in de parochies doordringt.

Aan welk profiel moet de nieuwe bisschop van Gent beantwoorden?

Het is wellicht iets te eenvoudig gezegd dat de bisschop "dicht bij de mensen moet staan".
Wat betekent dat eigenlijk?

De bisschop heeft een beleidsfunctie en heeft dus niet alle tijd om de parochies rond te gaan,
hij heeft daarvoor ook hulp van de dekenaten en de parochieassistenten. Het gaat dus niet om
de fysieke aanwezigheid.

De bisschop moet in de eerste plaats een sterk communicator zijn: iemand die spreekt vanuit
zijn evangelische zending in evenwicht met het huidige tijdsbeeld. lemand die durft getuigen
wanneer eigenlijk alle parameters de andere kant op wijzen en dit zonder naief te zijn, actuele
standpunten durft in te nemen. Er is - gelukkig - in onze tijd nog een groot sociaal
engagement door velen en dat is goed; dit durven kaderen vanuit een gelovig perspectief kan
mensen overtuigen, denk ik, en het negatieve etiket dat aan gelovig zijn hangt, wat counteren.
Tiktok kan het allemaal wel hip maken maar het blijft een middel en het gaat uiteindelijk om
de boodschap.
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De nieuwe bisschop kan best ook niet einde carric¢re zijn. Een jong en dynamisch profiel,
iemand die nog wat jaren voor de boeg heeft en dus ook de kans krijgt om een beleid uit te
bouwen. Lieve Verdonckt

Ik droom van een bisschop, een herder, een voorganger

- die zorg draagt (ook via zijn medewerkers) voor de vele (kleine en grote)
geloofsgemeenschappen met respect voor de jongeren, de vrouwen en mannen die zich
daarvoor inzetten in liturgie en diaconie

- die vertrouwen en perspectief geeft aan die vrouwen en mannen en geen stress veroorzaakt
met verplichte fusie, afslanking, opheffen van een gemeenschap

- die mee ijvert voor vrouwelijke en gehuwde priesters

- die niet rekent in aantallen (zoals het voor het ogenblik gebeurt bv ivm wanneer een
vormsel in een bepaalde kerkplek mag doorgaan) maar in gesprek gaat met de veelkleurige
geéngageerde basisparochies/gemeenschappen

- een bisschop die mee een enorme inspanning doet op gebied van de gebruikte taal in de
liturgie.

Deze vraag vanuit de ervaring ook in onze gemeenschap dat de gebruikte woorden er echt toe
doen.

(bv meer spreken over de ‘barmhartige’ Vader dan over de ‘almachtige’ Vader; als er over
God gesproken wordt ook durven zeggen 'die zorgt voor zijn mensen als een moeder, als een
vader'; bv de homilie voorbereiden met verschillende geéngageerde gelovigen die het
evangelie naast hun leven leggen en zo een homilie brengen (door priester, vrouw, man ) die
herkenbaar is en zo aanzet tot navolging van Jezus’ voorbeeld); bv sommige
‘standaardgebeden’ durven hertalen (bv Heilig, heilig... Heer ik ben niet waardig...)

En eigenlijk droom ik niet van een nieuwe bisschop ter vervanging van bisschop Lode.
Zou het niet goed zijn om het Bisdom Brugge en het Bisdom Gent samen te voegen (voor het
ogenblik een gunstig moment: de bisschop van Brugge Lode Aerts, kent ‘pastoraal’ Gent zeer
goed).
(basisgemeenschappen, parochies werden/worden wel verplicht te fusioneren ; een bisdom
'Brugge-Gent' zou al een goede oefening zijn om ook de hiérarchie af te slanken en later tot
¢én Vlaams bisdom te komen. Die ervaring bij de clerus en de professionele betaalde mensen
kan misschien helpen om te verstaan wat vrijwilligers aan de basis voelen tijdens het proces
van verplichte fusies van hun gemeenschap en inspireren tot een andere aanpak.)

Jan Demeester

Dank aan Lode Van Hecke die toch de uitdaging aannam om verantwoordelijk te zijn over
ons Bisdom. Niet evident voor een monnik.

Toch zou ik graag een bisschop krijgen die zich tussen de mensen beweegt, iemand zoals
Paus Franciscus.

Er moet mij toch iets van het hart.
Ons Bernadettekoor zorgt met zijn initiatief ‘Gent zingt Kerst’ voor een bomvolle kathedraal
in de kerstperiode. Zoveel gelovigen en anders gelovigen die samen kerstliederen zingen, het
doet wat met een mens. En daar miste ik onze bisschop. Daar heeft hij toch een unieke kans
laten liggen om zoveel mensen een bemoedigend woordje te schenken. Dat hij niet bij elk
initiatief aanwezig kan zijn begrijpen we allemaal. Maar één keer, in die voorbije jaren?
Laat dit meteen een uitnodiging zijn aan onze toekomstige bisschop.
Wij bidden om een wijze, nabije bisschop.

Lieve De Hertogh
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Hierbij mijn wensen voor de nieuwe bisschop:
dicht bij de parochies (nu gedegradeerd tot kerkplekken) staan en luisterbereid zijn.
charismatische figuur die ook heel communicatief is
eindelijk plaats geven aan vrouwen
vertrouwen in kerkvolk om — wegens priestertekort — zelf vieringen te laten uitwerken
een aantal functies (bv. vormsel toedienen) delegeren naar lokale gemeenschap, bv. lokale
pastoor of catechist laten vormen.
aandacht voor jong en oud

INTERPAROCHIAAL

WOENSDAG 19 NOVEMBER
OM 19.30 UUR

SINT-GEROLFKERK DRONGEN
DRONGENPLEIN 26, 9031 GENT

Einde voorzien om 21 uur met aansluitend receptie

Dekenaat Gent
Biezekapelstraat 4, 9000 Gent
dekenaat.gent@bisdomgent.be
09 269 14 82
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VREDESWANDELING
11 november 15.00 u. —17.00 u.
Bij een Festival voor Vrede wil de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) niet
ontbreken. IWG zet zich in voor een warme leetbare stad door interlevensbeschouwelijke
ontmoetingen en activiteiten rond vrede en gerechtigheid.
Op de slotdag van het Festival nodigt IWG uit voor een Gentse vredeswandeling (2 km) die
stilhoudt op plaatsen waar die vrede en gerechtigheid een gelaat krijgen. Gaandeweg lichten
we de keuze voor de plaatsen toe, beluisteren we poézie, vouwen we kraanvogels en op het
eind .... drinken we thee.
Praktisch:
Start om 15.00 u. aan het Veerleplein — eind rond 17.00 u. in de moskee van de
Doornzelestraat 5.
Inschrijven is nodig — maximum 30 deelnemers — contact: frank(@zensangha.be
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NUTTIGE INFORMATIE
ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :
van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.
Gemakkelijkst voor ons is via mail:
c.p.demey@gmail.com
of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:
www.parochiesintbernadettegent.be en op
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost

OXFAM WERELDWINKEL
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.
Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om

23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met

wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00
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