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WOENSDAG 14 JANUARI 2026

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 18 januari
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 25 januari

11.00 u. — Gebedsviering
Zondag 1 februari - Lichtmisviering
11.00 u. — Eucharistieviering — Gezinsviering met kinderzegen
— Start eerste communiecatechese

JUBILEUMCONCERT

SRS

Op zaterdag 28 februari houdt ons Sint-Bernadettekoor een jubileumconcert!
Hou alvast deze datum vrij!
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NAAMOPGAVE VORMELINGEN — DRIEKONINGEN
4 JANUARI 2026
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Op zondag 4 januari 2026 kwamen de vormelingen voor de derde keer samen. Bij het onthaal
bleek al snel dat niet alle vormelingen er waren, wat natuurlijk heel jammer is!

Binnen het thema van de vormselcatechese : ““ Thuis in onze kerk” , maakten de vormelingen
kennis met verschillende aspecten binnen onze gelovige kerk:

1. Het verhaal van Sint-Bernadette ( patroonheilige van onze parochie)

2. De betekenis van het doopsel

3. Rolin de viering van: het altaar, het tabernakel en de hostie

4. De betekenis van de bijbel voor de christenen
Bij deze geloofstocht mochten we dankbaar gebruik maken van de hulp van Kathy, Johan,
Paul en Jaak.

De viering stond voor de vormelingen in het teken van hun naamopgave:

“Je naam, dat is meer dan een verzameling lettertjes. Je naam dat ben jijzelf. Als iemand je
roept bij je naam, bedoelt hij jou helemaal. Alles in jou: je blijheid, je angst, je geloof, je
twijfels, je talenten. Je naam groeit ook met je mee”

De vormelingen vertelden vooraf welke de betekenis is van hun naam, waarom hun ouders
voor deze naam kozen... Bij hun plechtige naamopgave in de eucharistieviering verwoordden
de vormelingen ook welk engagement ze willen nemen als jonge christen, hierbij gedragen
door hun ouders en de parochiegemeenschap.

Deze viering was tevens het feest van Driekoningen en het Drie(8)koningenkoor van het
Bernadettekoor gaf deze viering een heel feestelijke toets.

Deze voormiddag werd afgesloten met een kleine receptie in de kerk, verzorgd door Oxfam
wereldwinkel. Hierbij konden alle parochianen elkaar het beste toewensen voor 2026.
Cecile en Lieve V.
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PREEK VAN DE WEEK
WOENSDAG 28 DECEMBER - FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

Beste broeders en zusters,

Wat zijn we als zonen en dochters verschuldigd aan onze ouders?

- Gehoorzaamheid, achting, respect en uiteindelijk... zorg.

Wat zijn we als ouders verschuldigd aan onze kinderen?

- Zorg, liefde, opvoeding, bescherming.

Deze zaken komen sterk aan bod in de eerste lezing en het evangelie.

Om te beginnen bij de lezing uit Ecclesiasticus. Je zou het bijna kunnen herleiden tot één der
tien geboden: Vader, moeder zult gij eren. Ondanks dat we niet in tijden leven waar geboden
én moeten in trek zijn, maar waar we liever vrijwilligheid en vrijblijvendheid voorop stellen,
blijft ouderlijk gezag doorgaans een vanzelfsprekendheid. Zelfs als het niet overal en ten allen
tijden aanwezig is begrijpen we dat het een natuurlijk onderdeel vormt van de relatie met onze
ouders.

Maar waarom?

Omdat ze verantwoordelijk zijn voor onze schepping? Omdat ze ouder zijn? Omdat ze,
hopelijk, wijzer zijn? Omdat we familie zijn? We voelen waarschijnlijk dat al deze zaken deel
uitmaken van een groter antwoord, maar alleen zijn ze niet voldoende. En dan blijft er nog het
laatste wat we onze ouders verschuldigd zijn: zorg.

Onze relatie met onze ouders draait rond zorg. Draaien omdat het wederkerig wordt, maar ook
omdat de één het in gang zet, en de ander er is als de zorg uiteindelijk stopt. Onze ouders
dragen zorg voor ons, alvast, zo hoort het weten we. Na een tijd komt zorg van twee kanten.
Wij worden volwassenen en onze ouders ouder. We kunnen blijven genieten van een warme
ontvangst en de wijsheid der jaren, in ruil voor onze kracht en inzet. Uiteindelijk wordt het
onze beurt om zorg te dragen voor onze ouders.

De moderne maatschappij bij uitzondering maakt van dit laatste punt iets dat bij velen van ons
knelt. We voelen een verplichting om zorg te dragen voor onze ouders, maar voor velen is dit
een praktische onmogelijkheid. Voor kangoeroewoningen heb je plaats en middelen nodig, je
ouders in huis nemen conflicteert met onze gezinnen en drukke levens. Uiteindelijk komen
veel van onze ouders terecht in assistentiewoningen of woon-zorgcentra, wat ons het gevoel
kan geven dat we tekortschieten. Het gevoel van plicht naar onze ouders is in die zin groot. Ik
kan hier helaas geen antwoord op bieden, ik kan alleen de spanning benoemen.

We gaan over naar het evangelie, waar Jozef met Maria en Jezus vlucht na een boodschap van
een engel. Deze waarschuwt hem voor het gevaar dat Jezus loopt door Herodes. Het is een
beeld dat de dag vandaag nog steeds actueel is. In plaats van engelen en Romeinse legioenen
zijn het nu luchtalarmen en onzichtbare bommen of drones. Jozef doet wat we zouden
verwachten van een ouder. Hij probeert ten alle kosten zijn gezin in veiligheid te brengen. Als
ouder sta je in voor de zorg voor je kinderen en elke ouder zou dit moeten doen, uit liefde.
Liefde voor hun zonen of dochters die in een zekere zin ook een afspiegeling zijn van henzelf.
Kinderen komen uit ons voort, maar zoals Libanees dichter Khalil Gibran stelde:

Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters

van ’s levens hunkering naar zichzelf.
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Zij komen door je,
maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn,
behoren ze je niet toe.

We voeden onze kinderen niet op voor onszelf, maar voor zichzelf. Omdat, als we ze eenmaal
moeten lossen, we alleen kunnen hopen dat ze alles hebben meegekregen om terecht te komen
waar zij willen terechtkomen.

Deze ouderlijke liefde is een vanzelfsprekendheid, daarom dat het ons altijd sterk opvalt als
deze jammerlijk ontbreekt. Deze vanzelfsprekende liefde maakt het ook een tragedie als ge-
zinnen, verscheurd door oorlog of vluchtend van sociaaleconomische miserie van mekaar ge-
scheiden zijn. Laat ons allen begrip hebben voor de wens van gezinnen om herenigd te zijn en
samen te blijven. Dit hoeft geen oproep te zijn voor opengrenzenbeleid, maar het is standvas-
tig een christelijke oproep tot medemenselijkheid.

Deze wederkerige plichten tussen ouders en kinderen is een spiegel voor onze relatie met
God. Bidden we tot hem omdat we bang zijn van hem? Of bidden we omdat we vertrouwen
hebben in de Heer? Net zoals we vertrouwen hebben in God, vertrouwen we op onze ouders
om te handelen naar ons welzijn. Net zoals onze ouders erop mogen vertrouwen dat we deze
gunst wederkerig zullen beantwoorden en dat we voor hen zullen zorgen naar het beste van
ons vermogen. Net zoals God ons de vrijheid en vertrouwen heeft geschonken om in vrijheid
te handelen laten onze ouders ons los. Als kinderen is het onze plicht van de vrijheid die we
gekregen hebben het beste te maken.

Als we in liefde opgegroeid zijn en met liefde voor onze ouders gezorgd hebben, laat ons dan
deze liefde ook doorgeven aan onze kinderen. Besef dat dit een ideaal is, een ideaal van god-
delijke liefde. Maar desalniettemin een ideaal om na te streven.

Voor de ouders: Koester uw kinderen zoals God alle mensen lief heeft. Zodat uw kinderen al-
tijd met liefde en genegenheid aan u zullen denken.

Voor de kinderen: Koester uw ouders en denk aan het vierde gebod, want ze zullen niet voor
eeuwig in je leven zijn. Casper Steuperaert

ZONDAG 4 JANUARI 2026 - DRIE KONINGEN

Geen preek maar enkele punten uit de voorbereiding van Pater Andreas:

1. Heb je er al over nagedacht wat je later wil worden? 1k bedoel: welk beroep je later wil uit-
oefenen?

2. Wat bracht je op dat idee?

3. Ik wil mijn eigen verhaal vertellen, omdat wij vandaag de Heilige Drie Koningen bij ons
hebben. Ik was 15 jaar oud, in 1975, toen onze pastoor mij vroeg om een groep sterrenzingers
op te richten. De welzijnsorganisatie Misereor had in Duitsland net een nieuwe vorm van het
sterrenzingen geintroduceerd: niet langer snoep verzamelen, maar geld inzamelen voor arme
kinderen in arme landen. Vandaag is de Duitse Sterrenzingeractie daar even groot als hier in
Belgi¢ De Warmste Week.

4. Achteraf gezien zeg ik dat God mij als tiener via onze pastoor een opdracht gaf om voor
Hem te werken.
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5. God roept dus niet alleen mensen van ver om hun een opdracht te geven (— Drie Konin-
gen, Jesajaprofetie), Hij roept ook mensen na al die lange tijd om zijn evangelie te verkondi-
gen.

6. Hier een ander voorbeeld: Zanger en acteur Maksim Stojanac (27) liet zich op zijn 15 jaar
dopen. Dat vertelde hij in het tijdschrift Humo. Stojanac zegt dat hij sterk gelovig is en elke
zondag naar de kerk probeert te gaan. “Ze zeggen vaak: mediteren is luisteren naar God, bid-
den is praten met God. En ik probeer toch elke dag met Hem te praten.” Stojanac kreeg zijn
geloof van thuis mee, maar hijzelf zou nog geloviger zijn dan zijn ouders. “Mijn broer en ik
kozen er zelf voor om ons als tiener te laten dopen.” Als puber las hij vaak de Bijbel, het heili-
ge boek van het christendom. Zijn geloof helpt hem om een goede man te zijn, zegt hij.

7. Misschien is het vormsel een manier waarop God jullie roept om in het leven iets voor Hem
te doen. Wat dat precies kan zijn, is voor iedereen verschillend.
Tot Ziens Pater Andreas

INTERPAROCHIAAL
MONUMENTALE KERKEN GENT ORGANISEERT LEZING “DE SUISSE”

de zome
herfst aan de winter?

Wanneer de nacht de dag

Wat kan je verwachten?
eer een moeder haar
Een combinatie van theorie, uitwisseling, nd kind vergeefi
oefening en meditatie in een groep met 6 tot an e er zijn rebelse

12 deelnemers. Een intakegesprek wordt zoon of dochter?

29 april tot en met 24 juni 2026
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pelstraat 2, 9000 Gent
1 Reyntens en
kster Adelheid Verstraeten
ekenaat Gent

Wanneer een kind

giffen henkt
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omdat wij op U willen lijken?

Jean Monbourquette

Sint-Bernadette Gent
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Naar aanleiding van het nieuwe jaar 2026 organiseert het Bestuur van Monumentale Kerken
Gent een ontmoeting voor bestuur en medewerkers. Dit jaar staat deze ontmoeting ook open
voor iedere belangstellende.

MKG nodigt als spreker voor deze namiddag voormalig journalist Xavier Lenaers uit. Hij
schreef vorig jaar een boek over de figuur van “De Suisse”, de imposante ordehandhaver die
dienst deed in menige kerk. Zijn zoektocht naar de historiek van deze functie en van de
benaming “Suisse” startte in Tongeren, maar breidde zich al snel uit over Vlaanderen en over
de landsgrenzen. Hij bracht de plaatsen in kaart waar deze traditie nog in stand gehouden
wordt en vond heel wat sporen terug van de Suisses in kerken waar dit gebruik in de loop der
jaren uitdoofde. Het resultaat van zijn onderzoek bundelde hij niet alleen in een boek, hij
maakte ook een tentoonstelling die vorig jaar in de basiliek van Tongeren op een ruime
belangstelling kon rekenen. Ook in Gent waren in een aantal kerken Suisses actief. Onder
meer in de Sint-Jacobskerk en in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Mariakerke
werden objecten teruggevonden die hiernaar verwijzen, resp. een volledig uniform en een
hellebaard. Ongetwijfeld leven er ook nog veel verhalen over de aanwezigheid van een Suisse
in onze Gentse kerken en is dit een gelegenheid om deze verhalen op te tekenen alvorens ze
verloren gaan.

Het ontmoetingsmoment vindt plaats op maandag 26 januari 2026 van 13.30u tot 16.30u in
het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Het programma is als volgt:
13u30: onthaal met koffie, thee en frisdrank
14u00: welkom en korte update over stand van zaken en plannen van MKG
14ul5: lezing “De Suisse” door Xavier Lenaers met aansluitend gelegenheid tot het
stellen van vragen
15u45: koffiepauze met gelegenheid tot ontmoeting.
16u30: einde.

Deelname is gratis. Omwille van de praktische organisatie vragen wij u om uw aanwezigheid
te bevestigen, uiterlijk op donderdag 22 januari aan MKG@bisdomgent.be
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NUTTIGE INFORMATIE
ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :
van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.
Gemakkelijkst voor ons is via mail:
c.p.demey@gmail.com
of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de niecuwe website:
www.parochiesintbernadettegent.be en op
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost

OXFAM WERELDWINKEL
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.
Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
¢én centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om

23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met

wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00
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