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WOENSDAG 21 JANUARI 2026

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 25 januari

11.00 u. – Gebedsviering
Zondag 1 februari - Lichtmisviering

11.00 u. – Eucharistieviering – Gezinsviering met kinderzegen
              – Start eerste communiecatechese

Zondag 8 februari
11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor de familie Van Loo

KERKFABRIEKEN SINT-AMANDSBERG (GENT)

Om de drie jaar wordt de helft van de kerkraad vernieuwd.
Drie jaar geleden was dat de kleine helft, nu is het de grote helft.
Nieuwe kandidaten kunnen zich aandienen, de oude kunnen zich laten herverkiezen.

De kerkraad bestaat uit vijf leden + de pastoor (of de door de bisschop aangestelde persoon).
De kerkraad staat in voor onderhoud van het kerkgebouw en voor alles was nodig is om de 
eredienst mogelijk te maken.

Verkiezingen raadsleden
Oproep kandidaten

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden 
meegedeeld dat er drie vacatures zijn respectievelijk binnen de kerkraden van de 
kerkfabrieken:

1. Sint-Amandus te Sint-Amandsberg (gemeente Gent);
2. Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg (gemeente Gent);
3. O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg (gemeente Gent),

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in 
aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de 
gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochies Sint-
Amandus, Heilige Bernadette, Onze-Lieve-Vrouw betreft het de gemeente Gent).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten vóór 14 februari 2026 ingediend zijn bij:
            Kerkfabriek, respectievelijk,
            Sint-Amandus te Sint-Amandsberg,
            Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg,
            O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg
ter attentie van E.H. Johan GOEDEFROOT, parochieverantwoordelijke

Prosper Vincentstraat 2   B-9050  Gent (Ledeberg).
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en 
achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met 
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
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Na 14 februari 2026 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten 
bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de parochies

Sint-Amandus te Sint-Amandsberg
Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg
O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg

Opgemaakt op 11 januari 2026 te Ledeberg,
Johan Goedefroot,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Amandus, 
Heilige Bernadette en O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg (Gent)

JUBILEUMCONCERT

Op zaterdag 28 februari houdt ons Sint-Bernadettekoor een jubileumconcert!
Hou alvast deze datum vrij!

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 28 DECEMBER -  FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

Beste broeders en zusters,

Wat zijn we als zonen en dochters verschuldigd aan onze ouders?
- Gehoorzaamheid, achting, respect en uiteindelijk… zorg.
Wat zijn we als ouders verschuldigd aan onze kinderen?
- Zorg, liefde, opvoeding, bescherming.
Deze zaken komen sterk aan bod in de eerste lezing en het evangelie.
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Om te beginnen bij de lezing uit Ecclesiasticus. Je zou het bijna kunnen herleiden tot één der 
tien geboden: Vader, moeder zult gij eren. Ondanks dat we niet in tijden leven waar geboden 
én moeten in trek zijn, maar waar we liever vrijwilligheid en vrijblijvendheid voorop stellen, 
blijft ouderlijk gezag doorgaans een vanzelfsprekendheid. Zelfs als het niet overal en ten allen
tijden aanwezig is begrijpen we dat het een natuurlijk onderdeel vormt van de relatie met onze
ouders.
Maar waarom?

Omdat ze verantwoordelijk zijn voor onze schepping? Omdat ze ouder zijn? Omdat ze, 
hopelijk, wijzer zijn? Omdat we familie zijn? We voelen waarschijnlijk dat al deze zaken deel
uitmaken van een groter antwoord, maar alleen zijn ze niet voldoende. En dan blijft er nog het
laatste wat we onze ouders verschuldigd zijn: zorg.

Onze relatie met onze ouders draait rond zorg. Draaien omdat het wederkerig wordt, maar ook
omdat de één het in gang zet, en de ander er is als de zorg uiteindelijk stopt. Onze ouders 
dragen zorg voor ons, alvast, zo hoort het weten we. Na een tijd komt zorg van twee kanten. 
Wij worden volwassenen en onze ouders ouder. We kunnen blijven genieten van een warme 
ontvangst en de wijsheid der jaren, in ruil voor onze kracht en inzet. Uiteindelijk wordt het 
onze beurt om zorg te dragen voor onze ouders.

De moderne maatschappij bij uitzondering maakt van dit laatste punt iets dat bij velen van ons
knelt. We voelen een verplichting om zorg te dragen voor onze ouders, maar voor velen is dit 
een praktische onmogelijkheid. Voor kangoeroewoningen heb je plaats en middelen nodig, je 
ouders in huis nemen conflicteert met onze gezinnen en drukke levens. Uiteindelijk komen 
veel van onze ouders terecht in assistentewoningen of woon-zorgcentra, wat ons het gevoel 
kan geven dat we tekortschieten. Het gevoel van plicht naar onze ouders is in die zin groot. Ik 
kan hier helaas geen antwoord op bieden, ik kan alleen de spanning benoemen.

We gaan over naar het evangelie, waar Jozef met Maria en Jezus vlucht na een boodschap van
een engel. Deze waarschuwt hem voor het gevaar dat Jezus loopt door Herodes. Het is een 
beeld dat de dag vandaag nog steeds actueel is. In plaats van engelen en Romeinse legioenen 
zijn het nu luchtalarmen en onzichtbare bommen of drones. Jozef doet wat we zouden 
verwachten van een ouder. Hij probeert ten alle kosten zijn gezin in veiligheid te brengen. Als
ouder sta je in voor de zorg voor je kinderen en elke ouder zou dit moeten doen, uit liefde. 
Liefde voor hun zonen of dochters die in een zekere zin ook een afspiegeling zijn van henzelf.
Kinderen komen uit ons voort, maar zoals Libanees dichter Khalil Gibran stelde:

Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters
van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je,
maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn,
behoren ze je niet toe.

We voeden onze kinderen niet op voor onszelf, maar voor zichzelf. Omdat, als we ze eenmaal
moeten lossen, we alleen kunnen hopen dat ze alles hebben meegekregen om terecht te komen
waar zij willen terechtkomen.
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Deze ouderlijke liefde is een vanzelfsprekendheid, daarom dat het ons altijd sterk opvalt als 
deze jammerlijk ontbreekt. Deze vanzelfsprekende liefde maakt het ook een tragedie als ge-
zinnen, verscheurd door oorlog of vluchtend van sociaaleconomische miserie van mekaar ge-
scheiden zijn. Laat ons allen begrip hebben voor de wens van gezinnen om herenigd te zijn en
samen te blijven. Dit hoeft geen oproep te zijn voor opengrenzenbeleid, maar het is standvas-
tig een christelijke oproep tot medemenselijkheid.

Deze wederkerige plichten tussen ouders en kinderen is een spiegel voor onze relatie met 
God. Bidden we tot hem omdat we bang zijn van hem? Of bidden we omdat we vertrouwen 
hebben in de Heer? Net zoals we vertrouwen hebben in God, vertrouwen we op onze ouders 
om te handelen naar ons welzijn. Net zoals onze ouders erop mogen vertrouwen dat we deze 
gunst wederkerig zullen beantwoorden en dat we voor hen zullen zorgen naar het beste van 
ons vermogen. Net zoals God ons de vrijheid en vertrouwen heeft geschonken om in vrijheid 
te handelen laten onze ouders ons los. Als kinderen is het onze plicht van de vrijheid die we 
gekregen hebben het beste te maken.

Als we in liefde opgegroeid zijn en met liefde voor onze ouders gezorgd hebben, laat ons dan 
deze liefde ook doorgeven aan onze kinderen. Besef dat dit een ideaal is, een ideaal van god-
delijke liefde. Maar desalniettemin een ideaal om na te streven.

Voor de ouders: Koester uw kinderen zoals God alle mensen lief heeft. Zodat uw kinderen al-
tijd met liefde en genegenheid aan u zullen denken.
Voor de kinderen: Koester uw ouders en denk aan het vierde gebod, want ze zullen niet voor 
eeuwig in je leven zijn.                                  Casper Steuperaert

ZONDAG 11 JANUARI  -  DOOP VAN JEZUS

We zijn het meestal niet gewend dat het in de kerkelijke wereld erg vlug gaat, maar deze keer 
worden we in snelheid gepakt. Vorige week zagen we - met de 3 wijzen uit het Oosten - Jezus
hier nog liggen als een klein boeleke in de kribbe,
vandaag wordt hij ons al gepresenteerd als een volwassen man.

Vorige week nog als een klein boeleke…
Waarschijnlijk zal het er bij Jozef en Maria niet anders aan toegegaan zijn als bij andere 
geboortes: mensen komen op bezoek en wensen het kind en de ouders, alle geluk en goeds 
toe.
En vanzelfsprekend zijn er dan de vergelijkingen:
Op wie trekt hij? Heeft hij de neus van de vader, of de ogen en de mond van de moeder? Gaat 
hij slim worden of nen handige timmerman zoals zijn vader? …
Een nieuw leven met vele verwachtingen en heel wat vragen:
‘wat’ zal er van dit kind worden, en vooral ‘wie’ zal hij worden?

Het evangelie presenteert ons – na het hele groei- en opvoedingsproces van Jezus te hebben 
overgeslagen – het antwoord op deze vragen van ‘wat’ en ‘wie’.
De hemel scheurt open en Jezus’ identiteit, wie Hij dus geworden is, wordt duidelijk: God 
breekt door in deze mens, hier komt God tot het volle licht, dit is een man naar Gods hart. In 
Jezus zien en vinden we ‘God op mensenmaat’.

Jezus wordt door Gods Geest, Gods levenskracht bewogen, en dit wordt door de evangelist 
Matteüs zichtbaar voorgesteld door de aanwezigheid van een duif.
De duif kan gebaseerd zijn op een Joods-Rabbijnse voorstelling:
bij de schepping bewoog Gods Geest zich eveneens als een duif over de wateren.
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Maar in het oude Oosten is een duif ook het symbool van de vrouwelijke vruchtbaarheid. De 
duif kan hier dus ook het symbool zijn van het vrouwelijke in God, met de klemtoon op Gods 
tederheid en Gods nabijheid. Vandaar horen we de woorden: “Jij bent mijn zoon, mijn kind, 
van wie ik ontzettend veel hou”.

Laten we dit doopgebeuren nu even bekijken door de ogen van Jezus zelf.
We zien hoe Jezus aan de Jordaan een definitieve beslissing neemt in zijn leven.
Hij zal zijn weg zoeken van hoe hij een mens naar Gods hart kan zijn en worden.
De komende weken en maanden wandelen we daarom door het evangelie van Matteüs en 
komen we op het spoor van het “levensprogramma” van Jezus.

Jezus wordt met Gods geest gezalfd naar het voorbeeld van de Dienaar die we ontmoeten in 
de eerste lezing uit de profeet Jesaja.
De klemtoon van zijn levensprogramma is het brengen van ‘gerechtigheid’.
In die korte lezing wordt ‘gerechtigheid’ vier maal beklemtoond.
Gods dienaar brengt gerechtigheid niet door te roepen en te schreeuwen, maar door een 
boodschap van hoop te brengen. Hij zal niet breken en doven want hij brengt bevrijding en is 
een licht voor iedereen.
De evangelist Matteüs zal geïnspireerd door Jesaja, Jezus in zijn Bergrede voorstellen als de 
brenger van een ‘grotere’ gerechtigheid.

En hier zitten “wij” dan bij het begin van het nieuwe jaar 2026.
Wij komen hier samen eveneens als gedoopten. Hoe doordrongen zijn ik en u van die 
vriendschap, die tederheid en die nabijheid van God? En hoe zit het met mijn 
levensprogramma: beïnvloed mijn gedoopt zijn mijn manier van leven of heb ik het wat laten 
verworden tot een soort waterig geloofje?
We zijn natuurlijk wie we zijn met onze sekse, in ons doen en laten, in ons denken en voelen, 
ieder met zijn eigenheid en te midden een veelkleurige diversiteit.
Hoe kunnen wij in dit nieuwe jaar en in de voetsporen van Jezus een mens naar Gods hart zijn
en worden?

Omdat Jezus zich helemaal door God bemint en aanvaard wist, is hij open gebloeid, kwam 
zijn ware identiteit, zijn ware zelf helemaal naar boven.
Laten wij ons in 2026 ook bemint weten door God en vanuit die goddelijke liefde ons inzetten
voor die ‘grotere’ gerechtigheid, iets meer dus dan het ‘gewone’.
Het betekent onder meer:
geen haat dragen tegen je medemens, altijd bereid zijn tot verzoening, geen eden zweren maar
waarachtig zijn in elk woord, geweldloos het kwade trachten te overwinnen door het goede, ja
zelfs je vijand liefhebben.
Het zou mooi zijn mocht het kunnen in dit nieuwe jaar: solidair zijn met de minste en de 
kwetsbaarste mensen, iemand verwarmen tegen de kilheid van onze samenleving, iemands 
eenzaamheid, lijden of verdriet een stukje helpen dragen.

Neen, als gelovige mensen en christenen hoeven we geen kerkelijk of wereldlijk jaaroverzicht
van de angst te geven.
Wij mogen er immers op vertrouwen dat God ook vandaag tot onze gemeenschap en ieder van
ons dezelfde woorden spreekt als tegen Jezus:
‘Ik hou ontzettend veel van u, meer dan jij je durft en kan voorstellen’.
Laten we samen zoeken en bidden van hoe wij van dit klein stukje aarde in Gent, af en toe een
beetje hemel kunnen maken. Laten we samen zoeken en bidden van hoe wij steeds opnieuw 
een mens naar Gods hart kunnen worden.
Laat dat ons jaarprogramma zijn voor 2026!                Tony De Jans
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LAUDATO SI boom
In het najaar 2025 werd aan de kerk een boom geplant.
De Sint-Bernadetteparochie koos voor een Juglans regio, een notelaar.
Hij brengt gezonde vruchten voort die met velen kunnen gedeeld worden.
Onze boom luistert naar de mooie rasnaam: Bella Maria.
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NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
             en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:
c.p.demey@gmail.com

of  secretariaat@parochiesintbernadettegent.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op
http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-oost

OXFAM WERELDWINKEL
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

   Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
   Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of
 mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN één centraal nummer = 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer 09 033 99 69 (Euro 1,50/min.)

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om
23.00 u.
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met 
wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of
                                        kijken op de website www.apotheek.be
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00


